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Zondag 16-04-2017 (eerste Paasdag) door Els Lohr

00.05 uur, we starten deze feestdag met een kussentje en een dekentje. Het cabinelicht is uit, het
vliegtuig van Namibié Airlines ploegt zich door de lucht en wij proberen wat te slapen. Na wat min
of meer gelukte pogingen worden we om 04.00 uur gewekt voor het ontbijt en om half zes
wandelen we door de zwoele nachtlucht over het platform naar de aankomsthal van Hosea Kutako
International Airport Windhoek.

Honderden sprinkhanen zwermen om ons heen, vergezeld van een groepje vuurvliegjes. Echte
KNNV’ers haal je er onmiddellijk uit, die gaan enthousiast op de knieén, om de enorme insecten te
fotograferen. Verbijsterd gadegeslagen door de andere passagiers die zich naar de aankomsthal
reppen. Na een oefening in, en een lichte gewenning aan de Afrikaanse traagheid maken we buiten
kennis met de gidsen Charles en Neville. De zon komt op en in het gouden ochtendlicht worden op
de parkeerplaats de eerste (onbekende) plantjes aan een onderzoek onderworpen.

Hotel Thule in Windhoek serveert ons een tweede, zeer uitgebreid ontbijt in de Dining Room With
A View, met prachtig uitzicht over de stad. Deze ochtend een kort bezoek aan Windhoek. De stad
die volgens de inheemse talen Warme Bronnen betekent of Plek van Stoom. Het is gezellig druk
rondom het German Fort Alte Feste uit 1890, het Nationaal Historisch Museum (nu leeg) en de
lutherse Christuskirche aan de Robert Mugabe Avenue. De mensen zijn op hun paasbest (o ja). Ik
raak aan de praat met een toeriste uit Zuid-Afrika, haar groepje schittert als een regenboog, rood,
geel, groen en blauw. Moona heeft veel versiering van geweven kraaltjes aan, ze geeft mij haar
duimring. Wat een lieve ontmoeting met die aardige mensen.
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Hotel Thule, Dining Room With A View Foto Els Lohr  Aardige mensen op hun paasbest gekleed  Foto Els Lohr

Na de lunch in het hotel, waar Betty eenzaam achter blijft wachtend op haar maaltijd, wagen we ons
aan een korte wandeling door de wijk, gewoon langs een brede weg. Levensgevaarlijk! Nelly was al
alleen op onderzoek uitgegaan, maar werd vastberaden ‘teruggestuurd’ naar het hotel. Met een
groepje gaan we op pad.

Corrie ziet bij het hotel klipdassies lopen en in de berm scharrelen vosmangoestes (yellow
mongoose), ze hebben een prachtige volle staart en lijken wel wat op een vos. Nelly wijst ons de
diverse weversnesten, sommigen solitair en andere in groepen aan een boom. De ene soort maakt
kunstwerkjes van gevlochten grassen maar een andere soort stelt zich tevreden met een slordige
lorrenbos.



Weversnest: een kunstwerk Foto Els Léhr  Weversnest: een slordige lorrenbos Foto Els Lohr

De mini plantjes langs de weg hebben niets bekends, net als de kevers en insecten waar Dik direct
op duikt. Oh gelukkig, wel een oranjetipje en een koninginnenpage. Er zijn best veel vogels en
ademloos luister ik naar de namen die mij om de oren vliegen. Vale toerako, kaffergierzwaluw, cape
turtle dove, laughing dove, speckled pigeon, cape glossy starling, yellow crowned weaver,
whitebrow sparrow weaver, drongo (met lange gevorkte staart). Een pied barbed woodpecker wordt
ook gesignaleerd. Een gewoon blausysie hipt op een erf. Er loopt geen mens. Als we in een voortuin
bijzondere cactussen bekijken en fotograferen komt niemand naar buiten. We voelen ons helemaal
niet onveilig.

En ach, rond het hotel is ook het nodige te zien. Een kameeldoornboom met mooie
halvemaanvormige zacht behaarde vruchten. In een palm hangt een nest van de papierwesp, een
agressieve soort. Rock agames snellen heen en weer door de berm.

Al snel na het diner zoeken we onze kwartieren op. Het was een lange dag. Morgen zullen we de
Steenbokskeerkring passeren.



Maandag 17-04-2017 door Joke Rietveld

Na het ontbijt in de panoramazaal van Hotel Thule en nog wat foto’s van de vale toerako in de
dadelpalm, vertrekken we richting het zuiden. Eerst nog een stop in een klein winkelcentrum, waar
een supermarkt open is, voor water, fruit enz. voor onderweg.

Bij een poging om geld te pinnen slikt een ATM de creditcard van één van ons in en weigert hem
terug te geven. Bank onbereikbaar, het is Tweede Paasdag en ook in Namibié is het dan zondag,
veel bellen en uiteindelijk kan het thuisfront de pas blokkeren.

We gaan naar de B1, richting Mariental. Het is somber weer, af en toe regent het — dat doet
Hollands aan, voor Namibié is het een zegen. Dit jaar valt voor het eerst regen sinds 2010. Het
landschap is golvend, groen, met veel bomen en struiken en geel gras, bergen aan de horizon om
ons heen.

Veel kleine en grote wevervogelnesten — de grote sociale nesten hangen als beren in de bomen. Het
liefst zouden we gelijk stoppen om foto’s te maken, maar gids-chauffeur Charles belooft nog veel
meer nesten en kansen voor foto’s.

De eerste stop is bij het oversteken van de Steenbokskeerkring. Onze gidsen maken voor het eerst
mee wat er gebeurt, als je de deur van auto’s vol KNNV-ers open doet. Ze stappen uit, verspreiden
zich snel en zitten her en der op de grond bij planten en dieren. En ze zijn heel lastig weer in de auto
te krijgen.

Steenbokskeerkring Foto Joke Rietveld Een grote krekel kruipt over Els Foto Joke Rietveld

Een grote krekel kruipt over Els, mooie bodem bedekkende planten, cape glossy starlings en een
golvende weg, waar we dringend voor gewaarschuwd worden vanwege het langsrazende verkeer.
Niet veel, maar wel erg hard rijdend. Opmerkelijk zijn de kilometers hek langs de weg. Het blijken
allemaal farms te zijn, van vele vierkante kilometers, voor vee, maar meestal voor wild. Er zijn geen
vrije trekroutes meer voor wild.

We rijden door en de lucht wordt langzamerhand blauw. Vlak voor Mariental slaan we linksaf de
C20 op, een gravel road. Goed te berijden en er staat zelfs een 100 km bord. We rijden door de
Kalahari, een semi-aride woestijn. Dat betekent geen oppervlakte water maar wel regenval tot 500
mm per jaar. Het water bevindt zich ondergronds.



Na een toiletstop bij een benzinestation, rijden we aan één stuk door naar de Auob Lodge. Het
laatste stuk rijden we evenwijdig aan de droge rivierbedding van de Auob, die dicht begroeid is.
Rond half twee zijn we op onze bestemming. En er is zoveel te zien aan papierwespen,
Maskerbuulbuuls (Red-eyed Bulbul) en kleine monarchen, dat iedereen weg is en de bagage even
wordt vergeten.

Na het verdelen van de kamersleutels en de lunch trekt iedereen zijn eigen plan. Je kan om 16.00
uur een safari maken of bij de lodge blijven. Ik kies er voor om de omgeving te gaan bekijken en te
zien wat er leeft in de Kalahari. Vogels als de roodstaartspekvreter, savannezwaluw, Kaapse mus,
roodwangmuisvogel, een vlucht grenadierwevers en meer nog onbekende soorten.
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Savannezwaluwen Foto Joke Rietveld Een grote zwarte slang Foto Joke Rietveld

Planten en bomen als camel thorn, wool bush, en ook die irritante onbekenden. Op weg naar een
mooie krekel sta ik bijna op een grote zwarte slang, dood, maar toch. Terwijl ik daar sta, komen de
safarigangers langs. Er ontstaat een discussie tussen deskundigen wat het is — een black spitting
cobra of een mole snake, gevaarlijk tegenover onschuldig. De uitslag is onbeslist.

Inmiddels betrekt de lucht en de wind steekt op. Terwijl de safari in de stromende regen door gaat,
zit de rest veilig binnen. Maar de safari was succesvol met mooie vondsten als zebra’s, giraffen,
diverse soorten bokken, impala’s. Het besluit is een prachtige zonsondergang met giraffen op de
voorgrond.

Na het diner worden we getrakteerd op een muzikale voorstelling door het personeel — leuk en
ongemakkelijk.

Niet zo laat naar bed en morgen richting Keetmanshoop.



Dinsdag 18-04-2017 door Margriet Heuvelink

Dik zag ’s ochtends nog een klein kikkertje bij de poel voor de lodge alsmede kleine en grote
mestkevers. Betty en Charles ontdekten de Parel dwerguil (Pearl-spotted Owlet). Na een geweldig
ontbijt ging onze tocht vanaf de Auob Lodge in Gochas verder door de Kalahari Woestijn.

De eerste stop was bij een enorm nest van de Sociable Weaver s (Philetairus socius). Deze
groepsnesten kunnen soms wel een ton wegen, een doorsnede bereiken van zeven meter en een
hoogte van 4 meter. In zo’n ‘weverflat’ kunnen honderden vogelpaartjes wonen. Als de tak, waar
het nest aan hangt, afknapt en op de grond valt, gaan de vogels opnieuw een nest bouwen in
dezelfde boom. De verschillende ingangen van het nest bevinden zich aan de onderkant. Dit heeft
verschillende voordelen:

1. roofdieren, zoals slangen en valken, kunnen van onderaf niet naar binnen komen.
2. de ingangen lopen zo niet vol met water als het regent.
3. de dichte bovenkant biedt bescherming tegen de felle zon.

Een groot aantal vogels vloog met strootjes in de bek rond om het nest te onderhouden. Later
hebben we meermalen weversnesten van de Sociable Weaver gezien die zelfs kunstig in en om
elektriciteitspalen heen geweven waren.
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Foto Margriet Heuvelink  Pale Chanting Goshawk Foto Margriet Heuvelink

Nest Sociable We“izvers
Onze route vervolgend ontdekten we in de verte opeens een Black Wildebeest (ook wel Witstaart
Gnoe genoemd). Slechts één. Deze soort komt alleen in Namibié voor in kleine aantallen. Dus
bijzonder dat we deze zagen, al was het wel op grote afstand. Dit dier onderscheidt zich van het
Blue Wildebeest door zijn witte staart. Later zouden we in het Etosha Park nog veel Blue
Wildebeesten zien, maar geen Witstaart gnoes meer.

Er is sprake van heel verschillende boomsoorten in de Kalahari woestijn. Vanuit de auto konden we
dit niet zo duidelijk waarnemen. Bij een volgende stop een miljoenpoot van de weg gehaald en weer
veel veldsprinkhanen, en enkele monarch vlinders die om de auto fladderden. Prachtig de
verschillende soorten en vormen van termietenheuvels. Sommige kunnen wel duizend jaar oud
worden. Onderweg meerdere malen de Southern Pale Chanting Goshawk (Melierax canorus)
gespot met zijn fel rode poten, rode snavel, licht grijze buik en donkergrijze kop. In een struik ook
een Dusky Sunbird (een donkere soort kolibri) en in de lucht een vlucht White Backed Vultures
(soort gieren).



Ineens, vlak voor de auto, zes hoenders (Namaqua Sandgrouse-Pterocles namaqua) die de weg over
staken, op zoek naar een waterpoel. Ze drinken water om vervolgens ook hun jongen in het nest te
drinken te geven. Je kunt deze vogels soms zeer dicht benaderen.
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De Kalahari Woestijn is in het bezit van veel particuliere eigenaren (vooral blanken). Sommigen
hebben wel 20.000 hectare in bezit. Volgens gids Neville is 20-30% van het land in Namibié in bezit
van de blanke bevolking. 70-80% is gemeenschapsland waar lokale leiders het voor het zeggen
hebben. De zwarte bevolking zou deze grond gratis mogen gebruiken. De blanken moeten betalen
voor de grond als ze bijvoorbeeld een lodge op gemeenschapsgrond willen bouwen. Dan hebben ze
hiervoor toestemming nodig van de overheid/lokale leiders.

De tocht gaat enige tijd over een plateau dat de Kalahari Woestijn scheidt van de Namibié Woestijn.
Op het plateau is meer struikgewas te vinden dan in de beide woestijn gebieden. Hier geen verharde
wegen, alleen maar gravel wegen. Bij het dorp Koés zien we een groot aantal grondeekhoorns langs
de weg. We stoppen bij een benzinepomp station voor toiletbezoek. Natuurlijk weer even tijd om
allerlei plantjes te bestuderen. Sommigen zien vanuit de auto een groepje prachtvinken (kleiner
formaat als de gewone vink), de Scanfy feathered Finches (in Zuid-afrikaans baardmannetjes
genoemd, niet de nederlandse baardmannetjes). We gebruiken de lunch in Keetmanshoop.

Bij het beschermde Kokerbomenwoud aangekomen, zijn we onder de indruk van de grillig
gevormde silhouetten tegen een mooi gekleurde lucht. Een kokerboom is eigenlijk geen boom maar
een aloésoort, een vetplant dus, die wel acht meter hoog kan worden. Bijzonder is dat er hier
meerdere tegelijk staan en velen meer dan 200 jaar oud zijn. Op andere plaatsen in Nambié komen
ze meestal solitair voor. Kokerbomen kunnen alleen groeien op een rotsachtige ondergrond. Die
neemt overdag de zonnewarmte op en geeft die gedurende de (soms zeer koude) nacht weer af,
zodat de boom een tamelijk constante temperatuur heeft.

Tevens een Scharrelaar (European Roller) gezien en opnieuw Sociable Weaver vogels, die af en aan
vliegen bij hun nest. In het woud van grillig gevormde aloé planten/bomen liepen veel Rots Dassies
rond, waarvan enkele op rotspunten op de uitkijk zaten. Ze lijken op een flinke cavia: klein en
stevig gebouwd, zonder staart.
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Kokerbomenwoud Foto Margriet Heuvelink Rots dassie Foto Margriet Heuvelink

Bij vervolg route nog even gestopt bij de Giant Rocks waarna we de Giant Playground aan deden.
Hier liggen allerlei brokken steen naast en op elkaar gestapeld in allerlei kleurvariaties. Deze plek is
ontstaan doordat in het verre verleden diep in de aarde magma in aanwezige spleten van aardlagen
omhoog is gekomen en is gestold. Deze aardlaag is later door tektoniek omhoog gekomen en
vervolgens deed de erosie zijn werk. Uiteindelijk bleef alleen de magma nog over. In die chaos van
brokken steen hebben we een gemarkeerde rondwandeling gemaakt waarbij we o.a. een soort
bremraap, kattensnor, bergtapuit, soort schorpioen, allerlei grassen en hagedissen zagen.

Om kwart over vijf weer terug naar Keetmanshoop om daar via de verharde weg richting Liideritz
te rijden voor onze overnachting in Alte Kalkdfen Lodge. Onderweg was vanuit de auto’s een
prachtige zonsondergang te bewonderen.

Na enige tijd in het donker te hebben gereden, kwamen we om half zeven aan bij de Alte Kalkofen.
Allemaal aparte huisjes op een rij, zeer modern ingericht. Mooi, niet altijd even praktisch. Koffers
en tassen naar de huisjes gebracht en om 19.00 uur genoten van een sfeervolle en heerlijke
avondmaaltijd.



Woensdag 19-04-2017 door Dik Vonk

Vandaag is de derde dag met een lange autorit door een groot, droog land. Na twee dagen door
savanne terreinen met plaatselijk termietenheuvels en soms een vogel gaat deze reis door een
steppe-achtig gebied en veel steenwoestijn. De weg is een echte asfaltweg en geen losse steenslag
zoals veel eerdere wegen. In de ochtend geen tussenstops op weg naar de Fish-river-canyon, om
daar vodr de grootste hitte te kunnen zijn.

In de omgeving van de stuwdam in de Fish-river rijden we langs een enorme plantage met onder
andere wijngaarden en dadelbomen. Zij worden met water uit de rivier verzorgd. Nadat we de Fish-
river zijn overgestoken rijden we lange tijd gelijk op met een spoorlijn. De spoorlijn ligt op een dijk
met af en toe onderdoorgangen voor tijdelijke stromen bij regenbuien. Grote pollen Euphorbia
gregaria vormen kleine heuveltjes van inwaaiend zand. Zij domineren plaatselijk het landschap.
Hoe zou het zijn geweest als de neushoorns hier nog aanwezig waren? Zij zijn de enige grote
dieren, die deze plant massaal kunnen consumeren.

Steenwoestijn Foto Dik Vonk Vijf giraffen Foto Dik Vonk
Onderweg zien we soms springbokken en enkele Oryxen en enkele minder vitale Kokerbomen. We
zien circa 9.55 uur vijf giraffen op enige afstand. Na meer dan twee uur rijden ontstaat enig gemor
in het busje. We willen frisse lucht, benen strekken en vooral een plaspauze. Gelukkig weten de
flexibele gidsen een oplossing. Er is een resort in de buurt van de canyon voor een 10 minuten stop.
Bij de ingang enkele, jonge vitale kokerbomen, en binnen de hekken krijgen het gazon en de
bloemenborders kunstmatig water. Dat lokt dagvlinders aan. Dus naast de lichamelijke opluchting

ook nog een natuurmoment.

Een dik kwartier later zijn we bij het bezoekerscentrum van het canyon (met nauwelijks sanitaire
voorzieningen). Wel uitgebreide informatieve panelen en fraai uitzicht op een miniem stroompje in
een indrukwekkend diep canyon. De esthetische schoonheid doet mij meer dan de geologische
verschijnselen.

Er is tijd om echt in de steenwoestijn te lopen. We spreken af, dat we over een half uur door de
busjes worden opgehaald bij het volgende uitzichtpunt (waar een trail door het canyon begint). Een
symbolisch eenzame wandeling door de steenwoestijn. Ondanks het omkeren en weer terugleggen
van vele stenen geen schorpioen of ander dier te zien. De woestijn is echt leeg. Marianne, Nelly en
ik liepen naar het begin van een trail bij een uitzichtpunt met een grote houten parasol. Daar
wachten we op de rest en de busjes. Die stonden bij een eerder uitzichtpunt, zodat wij even naar een
weggetje verder van het canyon moesten terug lopen om te worden opgepikt. Hoogste tijd voor een
lunch, want met een ontbijt voor 8 uur tellen de uren na 12 uur dubbel.



Fish-rivecaﬁyn Foto Dik Vonk Ruim uitzicht Foto Dik Vonk
Vlakbij het canyon is een dorpje met een restaurant, gecombineerd met een soort “winkel van
Sinkel”, waar van alles te koop is, van auto-onderdelen tot boeken. Om voor 14 tegelijk een lunch te
verzorgen kost enige discussie en veel tijd. Uiteindelijk krijgt iedereen een tosti en friet. Er is alleen
variatie in de drankjes. Met dit alles is er wel tijd om de aangeboden boeken te inspecteren. Naast
de onvermijdelijke vogelboeken en boekjes zijn er een degelijke paperback over geologie, een
charmant boekje over het leven in de zandwoestijn en een zeer fraai geillustreerd Duitstalig boekje
over de flora in Damaraland.

Op de terugweg is wel tijd voor een paar tussenstops. Bij de stuwdam in de Fish-river kijken we
naar de smalle weg met aan weerszijden dichte vegetatie. In de berm in de schaduw van een boom
op natte grond een fraaie bandlibel. Nog voor de grote brug over de rivier zelf een stop voor een
misselijke passagier. Eenmaal bij de rivier zelf lopen we over de brug met ruim uitzicht op de rivier
en de begeleidende bossages.

Terug in de lodge stel ik voor het eerst mijn laken en loklamp op om nachtvlinders en andere
insecten te lokken. Het aantal soorten dat op het scherm komt, valt wat tegen. De grootste vlinder
zit gewoon in de eetzaal, donkerbruin met twee grote oogvlekken = Cyligramma lanota. Twee
gekko’s komen ook op het licht af, of waarschijnlijk op de vlinders. De ‘opbrengst’ aan andere
insecten is groter dan aan vlinders, een blauwe weekschildkever met een oranje borststuk met meer
dan 100 stuks, tenminste drie soorten mierenleeuw twee grote mestkevers. Na 22 uur komen geen
nieuwe soorten op het scherm, dan maar naar bed. Want morgenochtend gaan we vroeg op.
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Insecten op laken Foto Dik Vonk Cyligramma lanota Foto Dik Vonk




Donderdag 20-04-2017 door Jacqueline Meijer
Alte Kalkodfen Lodge en Cole Lithoparium.

Na het ontbijt in deze lodge (we verblijven twee dagen hier) bezoeken we in de ochtend het Cole
Lithoparium, een tweetal kassen waarin Lithops gekweekt worden. Deze plantjes staan ook wel
bekend als zogenaamde ‘levende steentjes’, in het Afrikaans beeskloutjies. Het zijn succulenten
behorend tot de familie van de Mesembryantheae. Er zijn in dit kassencomplex twee collecties,
namelijk een Namibische en een Zuid-Afrikaanse. Het gebouwtje ernaast dient als opslag.

In de natuur wordt deze soort bedreigd door de aantasting van de natuurlijke habitat. Natuurlijke
groeiplaatsen zijn zeldzaam; in de natuur kom je zo op het oog identieke heuvels tegen die
geschikte groeiplaatsen zouden kunnen zijn, waarbij ze op de ene heuvel wel en op de andere niet
voorkomen. Om ze voor uitsterven te behoeden hebben de huidige eigenaren, Frikkie (‘Nick’)
Mouton en zijn echtgenote hier een hobby van gemaakt. Dit nobele werk hebben ze van hun
voorganger professor Desmond Cole en diens echtgenote Naureen overgenomen, die rond 1954
begonnen is met het verzamelen van plantjes met omringende grond, kiezels en alle informatie die
hij maar kon vinden. Vandaar ook de naam van deze unieke verzameling: Cole Lithoparium.

o Jacqueline Meijer 'Levende steentjes' Foto Jacqueline Meijer

Cole Lithoparium '

De plantjes worden gekweekt in bakken met een algemeen voorkomend grondmengsel, maar de
kiezeltjes komen van hun oorspronkelijke groeiplaatsen. Als de plantjes bloeien (de bloeitijd duurt
tot ongeveer eind november; er staan nu veel exemplaren in bloei) worden ze met een fijn penseeltje
bestoven. In de natuur gebeurt dat door insecten. De zaadjes zijn heel klein; er zitten er tot 300 in
een kapsel. Na de bevruchting sterft de ouderplant af. Daarna kan het tot drie jaar duren voor de
uitgegroeide kiemplantjes verspeend worden in de vrije natuur.

Na het bezoek aan het Lithoparium geeft Nick een rondleiding op het terrein. Eerst naar de oude
kalkoven. De industriéle activiteiten zijn hier in 1906 gestart. Witte limestone uit de omgeving werd
met water gemengd om er cement van te maken. Het benodigde hout voor de oven kapte men langs
de rivier. De producten werden aan- en afgevoerd middels een smalspoorlijntje dat in 1910 werd
aangelegd.

In 1934 werd het gebouw nog flink versterkt om het transport van de limestone naar boven mogelijk
te maken en een machine te kunnen plaatsen voor het inblazen van lucht. Al deze activiteiten zijn al
lang gestopt. Er zijn een flink aantal huisjes gebouwd, een restaurant met bar, een souvenirwinkeltje
en een zwembad. Het is nu een lodge, de hoofdinkomstenbron van Frikkie Mouton. Het is deze
lodge waar wij twee dagen gebleven zijn.



Afsluitend maken we in de ochtend nog een wandeling door de omgeving. We lopen langs een
Acacia, door de Afrikaners hakkensteekbos genoemd. Omdat de stekels weerhaakjes hebben blijven
ze gemakkelijk in de kleding vastzitten. Afrikaners (Afrikaans sprekende voornamelijk blanke
afstammelingen van de Hollandse kolonisten uit Zuid-Afrika {Boeren}, maar ook van Duitse
immigranten) hebben het volgende verhaal hierbij: Ek pak jou, ek steek jou, ek hou jou vast.

Oude kalkoven Foto Jacline Meijer Oryxen Foto Jacqueline Meijer

Daarna lopen we langs een Euphorbiasoort, ‘melkbos’ genoemd. Alleen de rhino, de koedoe en de
springbok zijn immuun voor de witte giftige melksappen. Een andere hier groeiende Acacia wordt
‘kerstbos’ genoemd. Omdat springbokken de grond eromheen kaal grazen zijn hoveniers hier
doorgaans blij mee. Tot slot nog de ‘kameeldoorn’ een langzaam groeiende soort met bijzonder hard
hout. De zaden moeten voor kieming eerst de maag van een herbivoor passeren. Op deze farm mag
deze soort niet meer gekapt worden.

Over het algemeen maakt het terrein een verdroogde indruk. Volgens Nick heeft de laatste
overstroming in 2010 plaatsgevonden en laat de regen nu al zeven jaar verstek gaan.

Na de ochtendexcursie lopen we terug naar het restaurant van de lodge voor de lunch. In de middag
maken we nog een excursie naar een uitzichtpunt in de omgeving. Er zijn maar weinig dieren te
zien. Een kleine groep oryxen komt bij een kunstmatige drinkplaats dichtbij hun dorst lessen, ergens
in de desolate leegte van dit gebied aan de rand van de Namib woestijn.



Vrijdag 21-04-2017 door Klaske Kubbe

De rit naar Sossusvlei zal de hele dag, tot in de avond duren en daarom vertrekken we om 8 uur
zoals elke vertrekochtend. We rijden via Aus over de C13 naar Helmeringhausen richting
Maltahohe door het Rooiland gebergte richting Namib woestijn. Omdat het een heel eind rijden is
slaan we een bezoek aan Kolmanskop over.

Onderweg vertelt Neville dat het landschap waar we doorheen rijden nu heel dor en droog is door
de lange droogte, maar zodra het heeft geregend zal het snel groen zijn. Al rijdend zien we na een
paar uur het landschap langzaam wat groener worden. Zelfs hier en daar een geel bloemetje die
probeert om boven enkele grassprietjes uit te komen.

Dor landschap Foto Klaske Kubbe  Helmeringhausen Foto Ellie Fluitsma

In Helmeringhausen doen we snel wat boodschappen en bewonderen we tevens enkele huizen in
neogotische, neobarok stijl en in Duitse vakwerkbouw. Sommige van deze huizen hebben een
typische bouwstijl die Duitse kolonisten bedachten: zij ontwierpen bouwwerken aan de eisen van
het klimaat. Het resultaat de zogenaamde ’veranda-architectuur’, dikke muren, afgedekt met een
zadeldak. Deze schuine afdakjes hielden de straling van de zon bij de muren weg, waardoor het
langer duurde voordat de hitte het pand kon binnen dringen. De zendelingen in Namibié pasten deze
veranda stijl vanaf begin 19e eeuw toe.

De tocht door het ietwat kale landschap gaat verder en we picknicken onder een Acacia Erioloba,
de Kameeldoorn. De boom is een vlinderbloemige en komt voor in woestijngebieden. De bloemen
zijn geel en de vruchten zijn bruin hoefijzervormig. In de boom zijn enorme nesten gebouwd door
de sociable weavers die al kwetterend in en uit de nesten vliegen terwijl we onze boterhammen
eten.

Onder deze prachtige oude boom vindt Iman een enorm grote zwarte krekel. De Armoured Ground
Cricket. Het beest ziet er angstwekkend uit met zijn grote zwarte poten, maar Dik is dol enthousiast
bij het zien van dit bijzondere beest. Als verrassing mag dit insect op de schouder van Dik zitten
zodat we hem van alle kanten kunnen fotograferen.

Zodra iedereen zijn lunchpakketje op heeft verspreiden we ons over het veldje langs de weg op zoek
naar leuke vlindertjes, beestjes, plantjes en hagedissen. Corrie vindt zelfs de resten van een
uitgebloeide bolgewas in het rode dorre zand.



Opeens roept Marianne: “Een hagedis!” iedereen holt naar de gewezen plek en zien een mooi
exemplaar met een rode staart. Deze hagedis kunnen we niet vinden in de veldgids slange en ander
reptiele van Suider-Afrika. Jammer, hij is zo mooi.

Picknicken onder de Kameeldoorn Foto Johan Lindeman Namagqua-zandhoen " Foto Johan Lin
Na een paar uur rijden ziet Charles langs de kant van de weg een paartje Zandhoen met drie pullen
achter zich aan. Het is de Kelkiewyn in het Zuid Afrikaans of wel het Namaqua-zandhoen. In het
Engels de Namaqua Sandgrouse. Dit is de enige zandhoen in de regio met een lange puntige staart.
Het mannetje heeft een prachtig geel gespikkelde rug en een kastanje bruine borst. Het vrouwtje
heeft een bruine gestreepte rug en lichte spikkels op de bruine borstveren. Als de Zandhoenen
wegvliegen maken ze een typisch nasaal en schor geluid. Deze hoensoort komt voor in graslanden
in de woestijn.

In de late middag wijst Neville ons op de Pale Chanting Goshawk, zanghavik, die sierlijk als hij is
zit te zonnen op een paal langs de weg. Hij heeft een prachtig grijs verenpak, donkere
wenkbrouwstreep, rode poten en een rode snavel. Een tamelijk grote havik die we nog niet eerder
hebben gezien.

Aan het eind van de middag tegen een uur of 7 naderen we Bethesda Lodge aan de rand van de
Namib woestijn. Plotseling, nog geen 500 meter van de lodge maakt ons busje een vreselijk hard

geluid: de aandrijfas is doormidden gebroken.

Gelukkig weten we met de hulp van Charles de lodge heelhuids te bereiken en kunnen we even later
aan een heerlijke rijk gevulde tafel aanschuiven en aan de maaltijd beginnen.

Ook dit was weer een heerlijke dag.



Zaterdag 22-04-2017 door Corrie Kroon

Deze dag moesten we vroeg opstaan, om 5 uur koffie of thee en 6.30 uur vertrekken. Het ontbijt
ging mee en wij gingen in de busjes op weg naar het Namib Naukluft park en de Sesriem Canyon.
Onderweg naar de plek waar we zouden ontbijten stopten we op een uitzichtpunt en zagen in de
vroege zon de rode duinen heel mooi.

Hierna moesten we nog kilometers rijden voor we bij Duin 45 waren, een plek waar alle toeristen
stoppen om het duin te beklimmen, dit duin is op 45 kilometer vanaf de ingang van het park. Aan de
voet van het duin hebben we ontbeten maar er was geen tijd om het duin te beklimmen en van het
uitzicht te genieten. Wel zat er een mooi Valkje in de boom. Later vonden we zijn naam: het was de
Grote torenvalk Falco rupicoloides.

We moesten al snel weer vertrekken nog verder de woestijn in. Onderweg kwam de bus vast te
zitten in het losse zand maar dat was snel verholpen. Vervolgens naar de plek tot waar de busjes
echt niet verder konden. Dus te voet verder naar Sossusvlei, een leem en zout meer aan de voet van
enorme duinen. Eens in de paar jaar loopt de vallei onder water. Het zout en de leem wat na
verdamping achterblijft geeft een witte laag op de bodem van de vallei. Het is een bizar landschap
met wel 50 dode bomen die in het niet vallen in de enorme vallei met de hoge rode duinen er om
heen. Rond 10 uur waren we weer terug bij de busjes en reden we weer kilometers terug door de
mooie woestijn.
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Grote torenvalk Foto Corrie Kroon Sossusvlei/Dodevlei  Foto Corrie Kroon
Onderweg zagen we Feeéncirkels langs de weg: dat zijn kale cirkels met een ring van gras. Ze
komen alleen voor in droge graslanden die vooral bestaan uit de grassen van het geslacht
Stipagrostis. Er zijn verschillende theorieén over het ontstaan van de cirkels. De meest
waarschijnlijke is dat de cirkels water opvangen als het regent en dat water stroomt dan naar de rand
van de cirkel waardoor die grassen meer wortels krijgen en de grond losser wordt en meer water
kan opnemen.

Al snel kwamen we bij de Sesriem Canyon waar we een half uur de tijd hadden om de Canyon te
bekijken en een stukje af te dalen. Om half een gingen we weer terug naar de The Elegant Dessert
Lodge ofwel de Bethesda Lodge. Na de lunch kon iedereen doen waar hij/zij zin in had: wandelen,
vogelen, een dutje doen of zwemmen. De dag werd zoals gewoonlijk afgesloten met een
voortreffelijk diner.



Zondag 23-04-2017 door Iman Zorge

Tocht van de Elegant Desert Lodge (Bethesda) langs en door het Namib-Naukluft Park naar
Swakopmund, hotel Seaside (circa 400 km). Een mooie dag met veel zon, maar ook met vier
mensen, later zelfs vijf, die zich niet lekker voelen. De oorzaak daarvan is niet duidelijk; was het
een virus of is er iets verkeerds gegeten?

Na het vertrek om circa 8.00 uur rijden we door een droog woestijnachtig gebied, zien o.a. een
gemsbok (Oryx gazella) en maken een korte stop waar het water van een rivier (de Tsoudap, neem
ik aan) over de weg stroomt. De bedding is omgeven door opvallend veel groen dat afsteekt tegen
het door het dode gras verder gele landschap. Het is duidelijk dat in het stroomgebied recent regen
is gevallen. Gezien zijn daar o.a. republikeinwevers (Philetairus socius). Later vanuit het busje ook
een zanghavik (Melierax canorus).

De volgende korte (sanitaire) stop is bij het woestijnplaatsje Solitaire. Dit plaatsje is bekend
geworden door de Nederlander Ton van der Lee. Die vestigde zich daar in de jaren 90, schreef er
een boek over en ging met een van de andere twee bewoners — Moose- (de via de LonelyPlanet
wereldberoemd geworden) appeltaart verkopen. We hadden geen tijd die taart te proeven. Gezien
werden o.a. kaapse mussen (Passer melanurus), glansspreeuwen (Lamprotoris nitens) en grond-
eekhoorns (Xerus inauris); een verkeersbord attendeert op de aanwezigheid van laatstgenoemden.

De Tsoudap rivier Foto Iman Zorge ~ Euphorbia virosa Foto Iman Zorge

We rijden verder door de woestijnen en zien o.a. schildraven (Corvus albus). We stoppen bij een
meer dan menshoog exemplaar van Euphorbia virosa, de giftigste wolfsmelksoort, waarvan het sap
indertijd werd gebruikt als pijlgif. Er scharrelen ook hagedissen rond (wellicht de Kalahari boom
skink Trachylepis slilogaster). We gaan verder en zien onderweg een achttal springbokken
(Antidorcas marupialis).

Hagedis Foto Iman Zorge Groene aanblik: het heeft geregend  Foto Iman Zorge



In het door rivieren uitgesleten fraaie berggebied passeren we eerst de Gaub Canyon en ongemerkt
de steenbokskeerkring. In dit gebied heeft het ook recent geregend gezien de groene aanblik van de
omgeving. We stoppen zeer kort bij de Kuiseb Canyon en zien dat de veelal droge Kuiseb-rivier nu
ook water bevat. De opvallende glans op de steentjes van het uitzichtpunt komt door de
aanwezigheid van mica. Ook zijn hier hagedissen en twee soorten sprinkhanen gezien. De takjes
van de woestijnplant Commiphora virgata ruiken naar citrus en worden door Himbavrouwen
gebruikt om zich op te frissen.

Verder door de woestijn en vlak voor de afslag naar de D1982 in het Namib Desert Park een stop
vanwege een lekke band. Noodgedwongen dus even in de hitte van dit indrukwekkende echte
woestijngebied rondgekeken en we zien behalve een zeer uitgestrekt kaal landschap met
uitgedroogde grond ook insecten: o.a. een wants en grote sprinkhanen die vlogen als waren het
vogels.

Vanwege de tijd en vanwege de verwachting van de chauffeurs dat er niet veel te zien zou zijn, is
besloten niet naar Walvisbaai te gaan. De volgende dag is gebleken, door een bezoek van twee van
ons, dat die verwachting waarschijnlijk niet geheel juist was.

Omstreeks 14.15 uur kwamen we aan bij Swakopmund en konden we vanuit de busjes een blik
werpen op de zuidelijk ervan gelegen noordelijkste uitloper van het grote roodgekleurde duingebied
van het Namib Naukluft Park.

De lunch is in een restaurant dat gebouwd is om een voormalige sleepboot en dan ook De Tug heet.
Het ligt aan het strand van de Atlantische Oceaan en kijkt uit op de metalen wandel- en vispier met
aan het eind een restaurant. In 1904 is hier een veel grotere houten pier aangelegd die diende om de
Duitse troepen te bevoorraden. Na de hitte van de woestijn was de frisse zeewind weer een
aangename ervaring. Na de lunch reden we naar het ten noorden van Swakopmund, maar ook aan
strand en zee gelegen, hotel Seaside.

Voordat het om circa 18.00 uur donker werd konden we nog even bij het hotel en het smalle strand
lopen. Rondom het hotel stonden diverse planten in bloei. Op het strand en op de lage rotsen ervoor
zaten groepen kelpmeeuwen Larus (dominicanus) vetula en enkele kaapse aalscholvers
(Phalacrocorax capensis). Er foerageerden enkele steenlopers (Arenaria interpres) en er werd een
zilverplevier (Pluvialis squatarola) gemeld.

Kelpmeeuwen Foto Iman Zorge  Fraaie zonsondergang Foto Iman Zorge

Vanaf het balkon van de hotelkamer konden we genieten van een fraaie zonsondergang. Zeer
opvallend waren de enorme aantallen kaapse aalscholvers die laag over zee in zuidelijke richting
vlogen.



Maandag 24-04-2017 door Johan Lindeman

We verblijven twee nachten in het luxe Seaside hotel te Swakopmund. Aangezien de gidsen in
Swakopmund wonen, slapen die thuis in hun eigen bed. Ze gebruiken deze 'vrije' dag om hun auto's
van alle mankementen te ontdoen, want wij gaan met Tommy mee! Ik dacht: "Tommy? Dat is toch
die rock musical van The Who? Met dat mooie nummer See me, feel me, touch me, heal me.". Hoe
toepasselijk dat zou zijn komen we later nog achter. Tommy lijkt qua doen en laten wel wat op
David Attenborough en heeft, volgens geruchten, ook nog met hem samengewerkt!

Tijdens het ontbijt zien we echt duizenden aalscholvers langs vliegen! Waar komen die allemaal
vandaan? En waar gaan ze naartoe? Johan ziet ook vogels met iets roods bij de snavel en rood op
hun buik in het tuintje van het hotel. Het blijken de Common Waxbill's (Sint Helena-fazantje) te
zijn.

Duizenden aalscholvers Foto Johan Lindeman Common!Waxbill Foto Johan Lindeman

Tommy verschijnt met enkele auto's bij het hotel. Corry (van Iman) is helaas ziek en gaat niet mee
met de excursie. De chauffeur van Joke, Ellie en Johan heet Andrew en hij vertelt dat zijn vader een
Noor is uit Bergen en in 1951 in Namibié is gebleven.

We rijden naar de woestijn en dat is in Namibié nooit ver rijden. Eenmaal daar aangekomen liet
men de banden van de auto's vakkundig leeglopen, zodat we meer grip hadden op het mulle zand.

Tommy begint met een uitgebreide introductie in het Engels en Duits, want er was ook een klein
groepje Duitsers bij. Omdat ik Duits enigszins versta kon ik als verslagschrijver redelijk bijhouden
wat Tommy vertelde. Tommy zag mij met potlood en papier bezig notities maken en zag mij aan
voor Scientist. ledere keer dat hij het hierna had over de Scientists hield hij even zijn mond en wees
zijn vinger richting mij.

In de woestijn zagen we een strook met begroeiing. Tommy legde uit dat daar ooit de Swakopmund
rivier gestroomd had. Die stroomde hier ooit drie maanden lang en daarna niet meer. Tommy toont
foto's, onder andere van een slang waarvan je alleen de twee ogen uit het zand zag.

Het kan heel heet worden in de woestijn: planten kunnen zelfs 75 graden Celsius worden. De
temperatuur 14 cm dieper in de grond scheelt echter al ruim 10 graden. Opmerkelijk genoeg heeft
Tommy geen schoenen aan en loopt op blote voeten, evenals de enige vrouwelijke chauffeur.
Vermoedelijk zitten onder hun voeten een dikke laag eelt. Tijdens de introductie begraaft Tommy
zijn voeten wel onder het zand.



Hoe overleven de beesten in de woestijn met slechts 3 tot 15 mm regenwater per jaar? Déze
woestijn ligt vlakbij de kust (de oceaan konden we zien) en dat levert nogal eens mist op! Een kever
gaat dan op zijn kop staan om met zijn kont omhoog een druppel water op te vangen en dat op een
handige manier in zijn bek te laten glijden!

We gaan op weg met het doel om niet de big five, maar de small five te zien: spin, slang, kameleon,
schorpioen, en gekko. Maar eerst nog een waarschuwing: ga niet op de planten staan, want dat zijn
'landmijnen'! Ik dacht eerst dat Tommy wilde voorkomen dat we die planten zouden vertrappen,
maar gaandeweg bleken juist onder die planten giftige dieren te zitten.

We lopen eerst naar de golden wheel spider (jachtkrabspin). Deze spin maakt vlak boven de grond
een web, maar heeft voor zichzelf een soort 'torentje' gemaakt om ondergronds te schuilen tegen de
hitte. Tommy haalt wat zand weg en toen verscheen inderdaad het 'torentje' wat die spin gemaakt
had.
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Introductie van Tommy Foto Johan Lindeman Ballistische tong ameleon

Foto Johan Lindeman

We gaan rijden en stoppen steeds bij interessante dieren. Eerste stop: twee kameleons (Zuid-
Afrikaans: kleurmannetjes). Voor mij echt het hoogtepunt van de dag, want ik had nog nooit een
kameleon in het echt gezien! En wat waren ze prachtig! Tommy voerde ze met wormen, zodat we
ook de indrukwekkende ballistische tong aan het werk konden zien. En dan die ogen: individueel
draaibaar! En natuurlijk konden ze van kleur veranderen, al heb ik dat zelf niet goed gezien.

Op de volgende stop is in eerste instantie niets te zien, maar er blijkt een slangetje onder een plant
verborgen te zitten. Het is een sidewinder. Bekend om de opvallende sporen die het achterlaat.
Tommy hield de slang naar mijn mening wel erg lang aan het metalen haakje om het ons zo lang
mogelijk te laten zien.

Daarna stopten we voor een 'baby' kameleon. Net zo mooi als de volwassen kameleon, alleen wat
kleiner en erg schuw nog. De door Tommy toegeworpen wormen at hij of zij niet op. De volgende
stop leverde helaas géén schorpioen op! Tja, het blijft natuur hé: het is niet te bestellen.

Hierna een plas- en drinkpauze. Tommy heeft speciaal hiervoor een (chemisch) toilet (gebouw op
wielen) neer laten zetten in de woestijn. Dit voorkomt dat men de behoefte doet in de woestijn.

Er komen vogeltjes (Woestijnspekvreter en Namibleeuwerik) op Tommy af, omdat ze weten dat hij
wormen voert. Ze eten uit zijn hand.



Sidewinder Foto Ellie Fluitsma Woestijnspekvreter met Tommy Foto Johan Lindeman
De laatste stop voor de dieren levert een Palmatogecko (woestijngekko) op nadat deze eerst
uitgegraven wordt door Tommy. Het is een prachtig beestje met zwemvliezen tussen zijn vingers
zodat hij zich makkelijk kan voortbewegen. De gekko is vrijwel doorzichtig en het ziet er fragiel
uit. Tommy hield de gekko continu in de schaduw, omdat het beestje niet tegen de zon kan. De
gekko werd uitgebreid aan iedereen getoond.

Na deze vertoning moest de gekko weer terug onder het zand en wel zodanig dat het zelf weer een
gat ging graven. Dat leverde problemen op. De gekko had er geen puf meer voor of geen zin? Met
een plantenspuit werd het zand nat gemaakt om het de gekko zo makkelijk mogelijk te maken. Het
duurde lang, heel erg lang voordat de gekko voor zichzelf een holletje gegraven had. De meeste
mensen konden het eigenlijk niet aanzien en waren van mening dat het beest maar beter met rust
gelaten had kunnen worden.

Toch nog een stop bij een donker plekje woestijn. Ik dacht dat dat schaduw was, maar Tommy pakte
twee aan elkaar vastgemaakte sterke magneten en zwaaide daarmee vlak over de donkere grond.
Even later zat er een enorme hoeveelheid ijzerdeeltjes aan de magneten! Ellie bood zich aan als
vrijwilliger voor een ijzerproefje: Tommy bezaaide Ellie's arm met ijzerdeeltjes en ging vervolgens
onder die arm met de magneet langs. Het effect is net alsof je haren recht overeind gaan staan.
Daarna gingen we nog wat 'crossen’' met de auto's door de woestijn richting de oceaan.

Palmatogecko Foto Johan Lindeman IJzerdeeltjes Foto Johan Lindeman

Al met al een indrukwekkende ochtend met Tommy die wat mij betreft de beesten (slang en gekko)
wel wat meer met rust had mogen laten, maar ja voor Tommy is het inkomsten, én: business is
business.



We hebben 's middags vrij; er ontstaan drie groepjes:

1. Naar de Walvisbaai met een taxi.

2. Naar het centrum van Swakopmund met de hotelbus.

3. Bij het hotel blijven en eventueel zelf wandelen langs het strand.

Terug in het Seaside hotel zouden we gaan lunchen, maar het restaurant is bezet met
hoogwaardigheidsbekleders (ministerie van Defensie). We gaan gezellig buiten eten. Alhoewel? De
hotelmanager vindt eigenlijk dat het te laat is om nog te lunchen. (We waren er om 14.00 uur,
terwijl de keuken pas om 14.30 uur dicht ging en Betty had dat 's morgens ook medegedeeld dat we
zouden komen lunchen.) De drankjes die besteld waren kwamen maar niet. Na wat heen en weer
gepraat tussen Betty en die manager krijgen we heel erg laat toch nog de drankjes en nog veel later
een tosti met frietjes. Voor sommigen waren de tosti's te laat, want de bestelde taxi die hun naar de
Walvisbaai brengt stond al te wachten. De mensen voor de hotelbus hebben hun tosti net achter de
kiezen om mee te gaan. Jacqueline, Ellie en Johan bleven achter.

Ellie en Johan maken een wandeling naar een zoutpan vlakbij het hotel. Daar zien ze veel
zoutblokken, maar weinig vogels.

Het Walvisbaai groepje loopt op een lagune boulevard met de volgende waarnemingen: veel sterns,
en vermoedelijk ook een damara stern, flamingo's, plevieren waaronder de vale strandplevier,
kaapse kwikstraat, een 'gouden kwal', spons, en zeekraal. De taxi van het Walvisbaai groepje had
netjes gewacht totdat ze weer terug wilden naar het hotel.

's Avonds gezellig gedineerd in het hotel.



Dinsdag 25-04-2017 door Ellie Fluitsma

Geen blauwe lucht vanmorgen, maar zeemist in Swakopmund. De mist die de planten en dieren in
de Namib woestijn water en leven geeft. Duizenden aalscholvers vliegen vlak langs de kustlijn
richting Walvisbaai om daar te vissen. Een spektakel waar we onze ogen nauwelijks van af kunnen
houden.

Tijdens het ontbijt krijgen we van Charles een briefing over het verloop van de dag.
Achtereenvolgens bezoeken we de Lichenvelden (korstmossen), een scheepswrak, Henties Bay om
vervolgens via Ous in Twijfelfontein aan te komen, waar misschien wel Woestijnolifanten zijn. De
reis zal ons door Damaraland voeren waar boeren nog traditioneel vee hoeden. Er staan dus geen
hekken om de landerijen.

Maar eerst rijden we om acht uur naar de zoutpannen achter het hotel. Om zout te winnen wordt
zeewater in de pannen gepompt en na een paar keer verdampt te zijn geweest, wordt het zout
verzameld. De zoutpannen zijn een voedselbron voor veel vogels. Zo zagen we Aalscholvers en
Sterns, Grote pelikanen en Grote en Kleine roze flamingo’s. Tussen deze vogels liep nog een
koereiger, en twee Kaapse Pijlstaarteenden zwommen verderop. Een eenzame Steltkluut
foerageerde vlak bij de Mantelmeeuwen. Zowel bij de Pelikanen als de Flamingo’s wordt de roze
kleur vermoedelijk veroorzaakt door het eten van voedsel waar caroteen in zit, de kleurstof die
zorgt voor de verkleuring van hun veren.

De reis gaat verder langs het visserplaatsje Vlotzkasbaken, waar alleen Duitsers wonen die volledig
selfsupporting leven. In de buurt staat ook een fabriek waar het zeewater van zout wordt gereinigd
om er drinkwater van te maken.

Bij een groot bord met een kaal veld er achter wordt gestopt. Hier bevinden zich de zogenaamde
Lichenfields van Namibié. Velden vol met minuscule korstmosjes, de meeste endemisch. Op de één
of andere manier ontwikkelen zich hier korstmossen onder invloed van de zeemist, die volgens een
onderzoek uit bijna 100% zuivere lucht bestaat. Het duurt ongeveer 40 jaar voor een korstmos zich
heeft hersteld na vernieling. Voorzichtig lopen is dus het advies. Toch kan ik mooie foto’s maken
met mijn kleine camera.

Lichen: xanthoparmelia Foto Ellie Fluitsma ~ Lichen: caloplaca namibensis Foto Ellie Fluitsma

Neville vertelt nog een verhaal over het vinden van Granaten, een rode halfedelsteen, wat een aantal
reisgenoten inspireert om naar ze te zoeken en natuurlijk worden er een paar piepkleine stukjes
gevonden.



Inmiddels begint de zon door te komen en wordt het weer ouderwets warm. Snel de busjes weer in
voor een bezoek aan het strand en het scheepswrak van de Seila. Na twee pogingen om het schip te
bergen, heeft men het wrak maar laten liggen voor de toeristen. Het strand is oogverblindend mooi,
in Nederland zou het vol liggen met mensen. Hier lopen alleen een paar toeristen en
stenenverkopers. Het zeewater voelt heerlijk aan, niet te koud, maar helaas hebben we geen tijd om
een duik te nemen.

Granaat: een rode halfedelsteen Foto Ellie Fluitsma Scheepswrak en reisgenoten Foto Ellie Fluitsma

De volgende etappe brengt ons naar Henties Bay. Daar wordt getankt, gepind, geplast en een paar
koeien op de foto gezet, waarna we om 10.50 uur vertrekken naar Ous. Zo rijden we door de
woestijn, die op sommige plekken best groen is, met aan onze linkerhand de contouren van de
Brandberg. Er wordt niet verwacht dat we hier veel dieren gaan zien, omdat de regenval hier nog
minimaal is geweest. Toch nog een Gier gezien en de Zingende valk.

Om 12.15 uur is het tijd om de lunchpakketten open te maken. Een uitgelezen plek onder Kameel-
doorns, niet ver van een paar Damarahutjes met wat ezels in een omheininkje. Twee kleine jongetjes
zijn er onmiddellijk op uitgestuurd om ons te observeren onder het mom van spelen in een boom
verderop. Zodra we klaar waren met lunchen werd het overgebleven eten verzameld in een doos en
de jongetjes door Charles en Neville gewenkt om de doos op te komen halen. Voor we vertrokken
konden we de families voor de hutjes zien eten, gelukkig hoeft hier niets weggegooid te worden.

Om 13.00 uur vertrokken we weer. Langs de weg een paar kraampjes. Charles ging poolshoogte
nemen bij de Himba-mensen. Een bevolkingsgroep die nog leeft zoals ze dat deden voordat de
kolonisatie plaatsvond en daar zeer trots op zijn. Om foto’s te nemen moet er wel wat in de blikken
pot gegooid worden. Dat is dus niet veranderd in achttien jaren. Dit keer heb ik de schaamte van mij
afgeworpen, betaald en kan ik leuke foto’s nemen, zowel van de mensen als van hun huttendorpje,
waar tot mijn verbazing ook een vierkante hut in stond, vast van de Chief.

Charles vertelt dat de wet bepaalt dat alle kinderen in Namibié naar school moeten. Omdat
Himbakinderen geen schooluniform konden dragen, kregen ze geen onderwijs. Zo werden de
Himba, die eigenlijk alleen ruilhandel kenden, opgelicht door iedereen die zaken met hen deed. De
Chief van de Himba, die dit met lede ogen aanzag, ging op een dag in vol Himba-ornaat naar het
parlement in Windhoek. Hij betrad het gebouw en werd onmiddellijk gesommeerd te verdwijnen
omdat hij geen respect zou tonen voor de regering. De Chief liet zich niet uit het veld slaan en
pareerde de opmerkingen van de beveiligers, dat zij zelf geen respect toonden voor de leiders van
hun volk. De Chief kreeg daarop toegang tot het Parlement en eiste speciale scholen voor de Himba,
waar ze uitsluitend leren om te lezen en te rekenen, zodat ze niet steeds opgelicht kunnen worden.
Zijn eis werd ingewilligd en zo komt het dat vandaag een oudere jongen in het Himba-kraampje de
financiéle zaken behartigt en goed Engels spreekt.



Herero vrouw Foto Ellie Fluitsma

Aan de voet van de Brandberg houden we stil om van het prachtige uitzicht te genieten. De
omgeving is groen en er zijn Leeuweriken (Rufusnaped lark) die vast een nestje dichtbij hebben.
De volgende stop bracht ons bij de kraampjes van de Herero. De vrouwen kleden zich zoals de
Duitse vrouwen dat deden rond 1900, met uitzondering van hun hoofddeksels, dat zijn mooi
gestrikte doeken. De lange wijde jurken zijn zeer kleurig en de kraampjes hangen vol met zelf
genaaide spulletjes en Herero-poppen. Heel anders dan de Himba, die alleen schaaltjes en sieraden
van vruchten maken. Deze vrouwen waren zich duidelijk bewust van hun handel en hadden ook een
naaimachine tot hun beschikking. Zeer geémancipeerd. De mannen zorgen voor het vee en de
vrouwen verkopen hun waar aan de toeristen. Jammer dat er net een bus Nederlanders stopte. Een
dikke man verpestte net mijn (betaalde) fotosessie van de Herero-vrouwen. Gelukkig kan ik hem er
met de huidige programmatuur afknippen.

Rijdend langs bijzondere rotsformaties komen we rond 16.00 uur langs een stelletje Bavianen
(Bobbejaan in het Zuid-Afrikaans) en Steenbokken. Een kwartiertje later rijden we de parkeerplaats
op van Twijfelfontein Lodge. Bijna totaal onzichtbaar ligt de receptie met het restaurant tegen een
rotsformatie aan met onder langs de flanken van de rotsen diverse huizen waarin lodges zijn
ondergebracht. Bij de receptie wordt water over een rots gepompt, dat veel vogels aantrekt. Onder
aan de rots ligt het zwembad. Continu hoor je het geluid van de Parelhoenders. In de bar wordt ons
een welkomstdrankje aangeboden, iets dat in Nederland ook eens ingevoerd zou moeten worden.

Het is een stukje lopen naar ons verblijf en het uitzicht is een rots, maar met het nodige groen er
voor. Na het douchen lopen we naar de bar om nog iets te drinken met Marianne. Al snel is het over
half zeven, tijd voor het self help ete (buffet). Na het eten verzamelt het voltallig aanwezige
personeel zich om een serenade ten gehore te brengen van Namibische volksliedjes begeleid door
eenvoudige danspasjes. Johan maakt dat hij weg komt. Hij kan niet tegen de hoge
vrouwenstemmen.

Na afloop zouden we sterren gaan kijken, maar gezien de geringe belangstelling gaat dat niet door.
Gelukkig wil Neville ons de belangrijkste sterren laten zien en met een klein groepje begeven we
ons richting parkeerplaats, de donkerste plek in de omgeving. Zuiderkruis, Schorpioen, Leeuw en
Grote beer zijn duidelijk zichtbaar. Castor en Pollux en de dichtst bij de aarde staande ster Alpha
Centauri en natuurlijk Sirius. Een vage vlek geeft een zwart gat aan waar nieuwe sterren geboren
worden. Dit keer hebben we alleen gekeken. De foto’s hebben we al eerder gemaakt bij Alte
Kalkofen. Morgen naar Twijfelfontein om de rotstekeningen te bekijken en een game-drive maken.



Woensdag 26-04-2017 door Marianne van der Heijden

Twyfelfontein. Gelukkig zijn ook de verblijven van de gidsen gerenoveerd en kon iedereen goed
slapen onder de klamboe en airconditioning. De jongelui zijn vertrokken dus nu is er genoeg ruimte
op de wifi.

Om acht uur start de excursie naar de rotstekeningen. Op de parkeerplaats een grijze tok (grey
hornbill). Charles roept op uit te kijken naar de Damara hornbill, die is zwart-wit met een rode
snavel een endemische soort. Onderweg naar het ontvangstgebouw zien we een rat.

We krijgen een lokale gids mee, een Damara-dame, Mona Lisa, die ons meeneemt op een
wandeling langs de rotstekeningen. Eerst komen we bij de ruine van de boerderij van de eerste boer
David Levin, uit 1947, die dit Twyfelfontein noemde omdat hij eraan twijfelde of de bron, die tegen
de helling ligt, wel voldoende water zou blijven geven. De bron, in de Damara-taal: "IUi-lAis" geeft
nog maar weinig water, alleen voor bavianen.

De rotstekening, gravures eigenlijk, zijn tussen de twee- tot zesduizend jaar geleden gemaakt als
een soort schoolbord. De tekeningen zijn diep ingegraveerd met kwarts stenen en worden
beschermd door overhangende rotsen. Er zit geen conserverende laag overheen, ze blijven goed
door de droogte. De wandelpaden vereisen wel veel onderhoud.

Op de afbeeldingen zijn veel voetafdrukken te zien en veel giraffes. Giraffen zijn belangrijk omdat
ze met hun lange nek de regen uit de hemel kunnen halen. Op een vlakke rots is een soort
plattegrond te zien waar de waterbonnen zijn met bijbehorende dieren en een aparte aanduiding
voor permanente en tijdelijk bronnen. Er is wel gezocht naar een plek waar die plattegrond zou
kunnen passen, maar die is niet gevonden. De waterbronnen zijn er nu niet meer en er is ook geen
wild meer.

Rotstekeningen Foto Marianne van der Heijden =~ Leeuw met lange staart Foto Marianne van der Heijden

Een struisvogel is afgebeeld met de vier standen van de nek. Ook tekeningen van zeehonden,
waaruit je kunt concluderen dat ze naar de zee gingen (om zout te halen). De beide soorten
neushoorns zijn goed te onderscheiden, de witte eet gras, de zwarte eet bladeren. Een zebra met zijn
kenmerkende strepen, en een leeuw met een lange staart en een vijfvingerige sjamaan (die zichzelf
kan veranderen in een leeuw).

De rotstekeningen zijn in 1925 gevonden door Reinhard Maack samen met overblijfsel van pijl en
boog en andere artefacten, die zijn overgedragen aan het museum in Windhoek.

We klauteren over de rotsen, een klipdas schoot in zijn hol voordat hij gefotografeerd kon worden.
Tussen de bloemen de pluis van het bush men’s gras, blauw bloeiende salie en een soort kruipend
malva met pluizig zaad met insecten en een grondeekhoorn.



Bush men's gras Foto Marianne van der Heijden Organ pipes Foto Marianne van der Heijden

We rijden een stukje verder en komen bij de Organ pipes, basaltzuilen als orgelpijpen, door de
afkoeling van lava veroorzaakt zo’n formatie van gebroken basalt. Omdat het geregend had bloeide
er mooie bloemen: lelie-achtig en postelein. Maar de gids weet geen namen, want ze komen alleen
bij regen voor en dat was nu pas na vijf jaar.

We zien de kiemplant van acacia en vlinders. En de kenmerkende Mopane-boom met
tweelingbladeren. De bladeren worden gegeten door de rups van de imperial butterfly (soort
nachtpauwoog). Die rupsen, mopane-worm genoemd, worden gegeten door de lokale bevolking.

We gaan kijken bij de zogenoemde ‘Verbrande berg’, een afgeplatte berg van zwart geworden
kalksteen. We lopen door een prachtige rivierbedding, nu droog, maar nat geweest, met minerale
stenen. Nelly vindt een - dode - schorpioen, een met grote scharen en een dunne staart, dus niet
dodelijk.

Schorpioen Foto Marianne van der Heijden Welwitschia Foto Marianne van der Heijden

En daar zijn de Welwitschia’s, wel zeven exemplaren, man en vrouw met respectievelijk sporenaren
en vruchtbeginsel. De welwitschia mirabilis komt alleen in Namibié en aangrenzend in Angola
voor, in het Afrikaans heet hij tweeblaarkanniedood.



We zien wilde sesam, soort lila klaproos en de damarana euphorbia. De damarana wordt gegeten
door zwarte neushoorns en koedoes, die daarvan witte poep krijgen. We zien wel olifantenpoep in
de rivierbedding, maar geen olifanten zelf. Tot zover de excursie.

Lunch in de Twyfelfontein Country Lodge. Na de lunch scheidden onze wegen: sommigen gingen
wassen, anderen rusten en weer anderen gingen bijvoorbeeld hagedissen fotograferen. Om 15.00
uur was er een game drive, waaraan zeven mensen deelnamen en om half vier ging een clubje een
kleine wandeling - 3 km walking trail —lopen, althans dat was het plan.

Om half vier werd er op de receptie gezegd alert te zijn op olifanten die om ongeveer 20.00 uur
zouden komen. Besloten werd om de route andersom te lopen, maar men was ternauwernood op
weg of er kwam al een jongen van de lodge aangerend, roepend: “olifanten, olifanten”. De
wandelaars verscholen zich achter een rots en zagen eerste klas hoe de kudde zich te goed deed aan
het water in het poeltje.

Woestijnolifanten Foto Marianne van der Heijden ~ Woestijnolifanten Foto Marianne van der Heijden

Tijdens de game drive kregen we na vijf minuten een lekke band, een andere safari-jeep werd
ingezet en we kwamen al snel een kudde van veertien olifanten tegen, waarvan twee baby's. We
konden ze uitgebreid fotograferen. Het zijn berg-olifanten, aangepast aan leven in de woestijn; ze
hoeven dan ook niet iedere dag te drinken, graven hun eigen waterholen, en hebben dan ook bredere
poten waarmee ze makkelijker in de bergen kunnen lopen. Ze zijn kleiner dan gewone olifanten en
ze eten rustiger van de bladeren van de bomen zonder meteen alles te verwoesten, zodat ze hun
eigen toekomstige eten bewaren. De kudde liep in de richting van de lodge, waar de wandelaars ze
ook konden bewonderen.

De game drive ging verder door het landschap naar de rivier Abu Huab, die nu droog staat, maar
waar dit jaar, wonder boven wonder al twee keer water in gestaan heeft. Daar kregen we een
drankje en een snack, en we reden terug door het landschap: een groene woestijn, bomen vol in blad
en met wuivend bushmen gras. Onderweg zagen we een grijze tok, een paar glansspreeuwen,
glimmend in de zon en een duiker.

Bij het diner werd krokodillenstaart geserveerd, maar helaas werd de ‘star war’ - kijken door een
Nelson telescoop - afgelast. Dik zag een zonnevluchter: een grote soort harige spin op het pad voor
het huisje.



Donderdag 27-04-2017 door Nelly ten Brink

De dag begint met Petrified Forest om dan in de middag door te rijden naar National Park Etosha.
De meest gunstige plaatsen in de auto's worden veroverd of ... heroverd op de zitters van de vorige
dag. De opstart begon gelijk met een grote groep springbokken over de weg. Ondanks dat het niet
onze eerste springbokken waren, was het enthousiasme groot. Dit moet de dag van de dieren
worden. Ons jachtinstinct zet ons op scherp met de boeken in de hand. We zouden de KNNV niet
zijn als we deze dieren niet op naam zouden willen brengen.

Petrified Forest. Het park van de versteende bomen. De auto's kregen een plekje in de schaduw
waar wij, in de al warme ochtendzon, met de gids van dit parkje op pad gingen. Zijn verhaal begon
met een aantal planten die we langs liepen. Als eerste de Welwitschia. Een plant die we buiten het
park al te zien kregen.

Een manlijke en vrouwelijk plant zijn nodig voor de voortplanting en een twintigtal jaren wachten
om te weten te komen tot welke sekse een plant behoort. Een baby plantje van 10 cm was 15 jaar
oud en de sekse was dus nog onbekend. De planten, jong of oud, waren hier omringd met een cirkel
van stenen die de wortels moesten beschermen tegen de vele voetstappen van de bezoekers. Dit
ondanks dat de plant diep de grond inwortelt om aan water te komen.

v

Weli&itschia

Foto Nelly ten Brink ~ Terminalia Foto Nelly ten Brink

Verderop stond een van de drie soorten Euphorbia die door de Bushmen werden gebruikt bij het
maken van hun rotstekeningen. Eerst het ingraveren en daarna met dit plantensap behandelen. Ook
werd dit sap als gif gebruikt bij het jagen.

De boom Terminalia draagt op dit moment de peulen/zaden die de voorouders van de Bushmen voor
thee gebruikten. Een rijke rode gloed doordrenkt deze peulen en zijn vaak in trossen gegroepeerd
wat ze van verre op een bloeiwijze doet lijken. De Duitsers noemden dit de bloedvruchtboom
(Blutfruchtbaum).

Verder lopend lag daar, tussen alle kleine stukken versteend hout, de eerste boomstam. Een soort
naaldboom die niet in Namibié opgroeide maar in centraal Afrika. Zo'n 200 miljoen jaar geleden,
door het smelten van het ijs in het Perm tijdperk, met het smeltwater meegevoerd tot op deze plek.

De boomstammen werden in een dikke sediment laag met verschillende mineralen gevonden en
deze hebben hun invloed op de verstening gehad. Zelfs de versteende bast, is gedeeltelijk aanwezig.
Deze boom was eens 40 meter lang geweest en is niet uitgegraven maar hier vrij aan het oppervlak
gevonden. We zagen meerdere versteende stammen liggen waaronder ook een stam die hol was.
Een andere stam had nog de originele lengte van zo'n 37 meter.
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Versteende boomstam Foto Nelly ten Brink  Kleine hutjes ‘ Foto Nel]y ten Brink

Plots enig ophef in de groep. Een slang, die van een steen afdaalde. Het ging om een niet giftige
grasslang dus ... gewoon even een kiekje maken. Els struikelt over een steen. De schade valt mee.
Met wat pleisterwerk kan ze weer verder.

We rijden rond 10.00 uur door Damaraland richting Etosha National Park. Op deze route is goed te
zien hoe vlak dit park en de omgeving daaromheen is. Kilometer na kilometer grasland met steeds
wat meer bomen.

In het gebied tussen Twyfelfontein en het wildpark zien we ook wat bewoning. Kleine armoedige
hutjes ver uit elkaar en niet tot een dorp gevormd. Privacy verzekerd. Opgetrokken uit wat voor
handen is, lappen, golfplaat, gras en leem.

Ook verschijnen er veel termietenheuvels, en na een dik aantal kilometers, steeds weer in een
andere kleur/grondsoort. Rode en witte, leemkleur en antraciet.

Damaraland is nu, na de kolonisatie, 'vrijland' voor de Himba en Herero stammen. Mensen van
beide stammen stonden langs de weg in kramen hun souvenirs aan de toeristen te verkopen. Een
beetje als Marken en Volendam, was een opmerking vanuit de groep. De Himba wonen in de
zelfgemaakte hutjes van leem die we op de achtergrond zagen.

De Himba gebruikte de geur van de boom.... Nu wordt ze ook gebruikt in Franse parfum industrie.
De Fransen hebben een gebied met veel van deze bomen, ergens in het noorden van Namibié
opgekocht. Waar, is een groot geheim.

Door tuffend komt er een melding van de achterste wagen dat er rare geluiden uit de auto komen.
Ons vierde pechgeval? Bij de terugrit van de andere wagen was het geluid plots verdwenen? Wie o
wie heeft dat rare geluid geproduceerd? Zelfs de ervaren chauffeur/gids weet hier even geen raad
mee.

We vinden een boom om onder te zitten voor ons schaft uurtje. Juist op deze plaats is veel te vinden
van waar we de hele reis naar op zoek zijn. Vlinders, grassen, planten, maar ook spinnen dienden
zich aan. Moeilijk dus om weer in de auto te kruipen.

Etosha National Park. Onze eerste stek in het park staat gelijk aan een aantal waarnemingen. De
Steppe arend, impala en Blauw Wildebeest, welke zwart blijkt te zijn.

Dit park is een groot vlak grasland/savanne. De oorsprong van dit vlakke gebied is o0.a. gelegen in
het feit dat er in de ijstijd door het ijs een kuil is ontstaan welke later met smeltwater is volgelopen.



Dit water is geévaporeerd en zo is een zoutpan gevormd. In latere tijden zijn hier, door winderosie
in het Carboon, de sedimenten neergelegd waarop het droge schrale grasland waar we nu tegen
aankijken, zich heeft ontwikkeld. De Etosha (zout) Pan is met haar 4600 km het laagste gedeelte
van het Ovambo Basin.

Wat verwonderd rijden we door wielsporen vol water en dat in een gebied waar droogte de
boventoon voert. Een week regen ging aan ons bezoek vooraf en we zien dat het dorre grasland op
de noord westelijke kant, door deze regenval al geel/groen kleurt. Een dorre woestijn die gaat
bloeien.

Een van de chauffeurs meldt vanuit een van de auto's dat er wild te zien is. We keren de auto voor
wel een hele bijzondere waarneming. Rustig aansjokkend vanuit links kwam een goed gevulde
zwarte neushoorn (Rhinoceros) onze kant op. (De hoorn was er in verband met het gevaar van
stropers helaas al afgezaagd.) Tweemaal werd een fikse urinevlag uitgezet om daarna in alle rust de
weg over te stappen en daar in een poeltje, op de knieén, zijn/haar dorst te lessen.

Bedacht dat een modderbad hier ook wel prettig zou zijn en nam daar de tijd voor. Eerst op de buik
en de staart in gebruik om het achtergedeelte af en toe nat te maken. Dan ook de rug nog maar even
de modder in. Fantastisch om te zien hoe dit beest het er van nam en ... genoot. Bijna alles gezien
wat een neushoorn naast eten zoal kan.
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Zwarte neushoorn Foto 1y ten Brink Tawny Eagle, Etosha National Park Foto Nelly ten Brink

Onderweg volgde andere waarnemingen zoals: Blauwe kraanvogels, Botswanatrap (Northern black
korhaan), Kuifkieviet, Struisvogels, Kori-trap (Kori bustard) paartje.

Dit Kori-trap paartje was zo dichtbij de weg aan het foerageren dat ze verontrust vertrokken toen we
de auto's stil zetten. Zo lieten ze zich prachtig zien en fotograferen.

De bruine Impala's kregen we nog net te zien voor we het park verlieten om ons intrek in het Halali
rest Camp te nemen. Morgen gaan we eerst de omgeving van dit Camp verkennen op vogels. Vijf
soorten uilen hebben hier, evenals velerlei andere vogels, hun thuis gevonden.



Vrijdag 28-04-2017 door Betty van Leeuwen

Nu zijn we eindelijk een hele dag in het beroemde Etosha park. Het voorproefje van de vorige
namiddag en avond belooft wel wat. We zijn echter gewaarschuwd dat het na alle regens zo groen is
dat de dieren overal heen kunnen, en niet afhankelijk zijn van de grote pan en de waterholes.

Charles stelt voor om in de ochtend op het huisjesterrein van Halalli, waar grote bomen staan en zes
soorten uilen regelmatig komen roesten, eerst een rondje te lopen na het ontbijt. We kijken vanaf het
ontwaken al op de roodsnavel neushoornvogels die met de grondeekhoorntjes en elkaar vechten om
eetbare dingen uit de vuilnisbakken te halen. We zien inderdaad een Scops uiltje slapend in een
boom naast het restaurant, maar de rondwandeling levert geen nieuwe uilen meer op. Wel een
redbilled buffalo weaver, een purper roller en een lilac brested roller.

Om 10.00 uur stappen we in de terreinauto’s voor de grote safari. We zien al snel een imposante
zwarte Afrikaanse korhaan vlak naast de weg en een leuke Kirk's dik dik op korte afstand. Daarna
vertonen de blauwe kraanvogels zich nog bij een Swayne's hartebeest en twee kroonkieviten met
jongen.

De op schorrekruid lijkende vegetatie op de kale lage plekken kleurt prachtig donkerrood, we
fotograferen mooie roze bloemen aan lange stengels en rijden hele stukken door het park. Naar de
eindeloos uitgestrekte zandpan, waar geen stipje te zien is, naar nu grazige groene weiden waar het
normaal moet trillen van de antilopen. Maar we zien..... geen dieren. Het wordt steeds stiller in de
auto en zelfs de gids is van slag.
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Zwarte Afri Foto Betty van Leeuwen Burchels zebra's "~ Foto Betty van Leeuwen
Bij het toeristisch trefpunt Okaukuejo vlak bij de uitgang nemen we een eenvoudige lunch en een
groepsfoto en besluiten de middag door te brengen aan de westzijde van het park. Charles gaat eerst
even kijken of er soms iets staat bij het waterhole achter de gebouwtjes. Hij komt rennend terug met
de mededeling dat hij minstens één zebra ziet. Wij er heen. Inderdaad daar staat een kudde Burchels
zebra’s te drinken. Een mooi gezicht.

Als we westwaarts gaan zien we er veel meer, en impala’s en springbokken en wildebeesten. Dan
eindelijk een kudde van 12 stuks giraffen als hijskranen boven de bomen uitstekend. We zien nu
ook meer vogels waaronder de prachtige shafttailed wydah met een zeer lange staart inclusief ronde
veertjes aan het eind. Een zadeljakhals loopt door het hoge witte gras en kijkt ons rustig aan. Er zijn
meer gestreepte grondeekhoorns, en zuidafrikaanse spiesbokken zodat de middag toch heel
plezierig verloopt.



Maar er is geen enkele olifant gezien, de trots van Etosha. Wij konden echter drie zeldzame
neushoorns noteren van de dag ervoor. En olifanten hadden we in Twijfelfontijn bij toeval
schitterend gezien in het avondlicht. Twee neushoorns hadden de hoorns nog fier op de kop en van
één waren ze preventief verwijderd om stropers voor te zijn. Dat zet je met twee benen op de grond
als je denkt aan de bescherming van al die natuur.

Zadeljakhais - Foto Betty van Leeuwen Grote groene pijlstaartvlinder Foto Betty van Leeuwen

Ons nieuwe logeeradres ligt niet ver van de uitgang van het park. De Etosha safari lodge. Een groot
gebouw met rode daken op een heuvel waarheen een echte klinkerweg voert. De logeergebouwtjes
liggen weer heuvelafwaarts, maar dat is goed voor de conditie. Vanuit het brede terras aan de
achterzijde waar ook bar en eetzaal zijn, is er een prachtig uitzicht op een schijnbaar oneindige
savanne met lage bomen en struiken die tot Etosha reikt, en waar zich een zonsondergang voltrekt
tijdens ons borrelkwartiertje. We zien en horen ook meteen weer vogels waaronder veel buulbuuls.
Het verlichte laken dat Dik iedere avond weer aan de muur van zijn onderkomen weet te knopen
levert een goede oogst op met als fraaiste vangst een grote groene pijlstaartvlinder. We duiken
tevreden onder onze klamboes.



Zaterdag 29-04-2017 door Marianne van der Heijden

Na de lange wandeling van de luxe huisjes de berg op naar het restaurant, hoorden we bij het ontbijt
de verhalen van gisteravond van Dik over de nachtbeesten waaronder veel bidsprinkhanen en die
van Johan over zijn aanvaring met een acacia.

Vandaag gaat de reis van Etosha Safari Lodge over Outjo en Otjiwarongo naar Waterberg. We
tanken diesel in Otjiwarongo. Langs de weg wild-farms met dubbel hoge hekken. Een verkeersbord
met pas op voor wrattenzwijn en even later zien we vier zwijntjes, twee volwassenen en twee
halfwas die vanaf de berm weer onder het hek door stoven.

Een lappet faced vulture (oorgier) boven hoge termietenheuvels. We stoppen bij een hoge
termietenheuvel, een soort air conditioning, het nest is ondergronds, de beestjes zijn nachtdieren,
doorschijnend en zon mijdend. Er zaten grote gaten in door de regen, je zag reparatiewerk, dus het
is nog een actieve heuvel.

Hoge termietenheuvel Foto Marianne van der Heijden Waterberg Plateau Foto Marianne van der Heijden

We rijden onder een poort het Waterberg Plateau Park in, maken een stop voor toilet en receptie en
rijden verder met de auto naar het restaurant. Onderweg zien we een Frankolijn en wat zwijntjes.
Bij het restaurant volgt een moeizame burger-bestelling en duurt het een tijdje voor we allemaal
kunnen eten.

Corrie verkent alvast de wandelpaden: francolinpath en forestpath zijn onbegaanbaar is haar
conclusie. Op het veldje voor de huisjes dik-diks, later bij de huisjes een troepje bavianen, waarvan
een met kind op de rug.



Dik-dik Foto Marianne van der Héijdeh Wrattenzwijntjes Foto Marianne van der Heijden

‘s-Middags lopen we een birdwatchers-rondje door een bosachtig pad, het is vochtig, er groeit
bamboe, er stroomt een beekje en er liggen rotsen. In de bomen roept luidkeels de Redbilled
Francolin. Enkelen zwemmen in het zwembad met lokale kinderen en we drinken een biertje op het
terras: vakantie!

Hoog in de lucht cirkelen arenden en in de onderbegroeing hipt een winterkoninkje. Rond de weg
naar boven de vale toerako en mooie oranje kleurige bloembollen, en composieten, en olifantsgras.
Onderwijl betrapt Joke een zebra-cobra, ze ziet zijn hals plat worden maar gelukkig richt hij zich
niet op. Later ziet gids/chauffeur Neville dezelfde slang.

Was het avondeten om half of om zeven uur? Enfin, we eten de maaltijd, niet altijd even zachte
steaks, en lopen door het pikkedonker terug naar de huisjes. Wel een mooie avond om nog even het
Zuiderkruis, de Melkweg en sterrenbeeld Schorpioen te zien.

In het doek van Dik wat nachtvlinders en sprinkhanen en ook een gevleugelde termiet, op weg om
een nieuwe kolonie te stichten. De volgende ochtend hoorden we dat zijn lamp is gesprongen.



Zondag 30-04-2017 door Margriet Heuvelink

Snik, onze laatste dag! We konden uitslapen, maar de meesten stonden vroeg op om nog vogels en
dieren te spotten. Bij het ontbijt meldde Dik dat zijn grote lamp voor het insecten vanglaken was
ontploft. Goed dat het niet was gebeurd eerder op de avond, toen allerlei mensen van de groep de
insecten aan het bewonderen waren die op het felle licht waren afgekomen.

Er waren twee bruingroene papegaaitjes (Meyers Parrot) gespot in twee palmbomen voor het
restaurant. Dus iedereen op zoek. We zagen meerdere bavianen o.a. tegen de muur van een
waterreservoir op klimmen, een bijeneter (Swallow-tailed Bee-eater), prachtige rode vogels (naam
onbekend), de African Grey Hornbill en de al eerder genoemde papegaaitjes. Nog een onbekende
vlinder (soort oranjetip), dikdiks en mangoesten. Vanwege het water dat ondergronds vanaf het
Waterberg plateau naar beneden stroomt, is het hier heel groen en daardoor rijk aan vogels en
dieren.

_ B . _
Meyer’s Parrot Foto Margriet Heuvelink ~ Baviaan Foto Margriet Heuvelink

Om 10.00 uur moesten we helaas vertrekken voor onze laatste tocht naar de luchthaven. Op de
gravelweg zagen we honderden dode kevers, de King Crocket. Deze werden aangevreten door
honderden levende kevers van dezelfde soort. Echt kannibalisme maar wel heel functioneel in een
land waar zelfs voor insecten niet veel te eten is.

Langs de weg overal de kleine groene meloenen, waar zoveel dieren in Namibié van leven, als ook
twee zwijntjes in de berm. Mogelijk ontsnapt uit het game resort waar we langs kwamen, waar
jagen tegen betaling mogelijk is. Achter het hek zagen we nog meer dieren zoals bijvoorbeeld
impala’s. Ook een Roodborst en een Scharrelaar gespot. Op de verharde weg aangekomen, gingen
we richting Okahandja. Overwegend vlak terrein met wateropvang bekkens langs de weg en soms
enkele geisoleerde bergen. Veel gele, maar vooral rode termietenheuvels in de velden, soms heel
hoge. Ook een enkele baviaan en weer geisoleerde Wever nesten, die we ook rond Windhoek zagen.

Tussen de middag een lunch in een prachtige lodge, genaamd Okahandja Country Hotel. Aan tafel
bedankte Betty de gidsen voor hun kwaliteiten en werkzaamheden als chauffeur, auto reparateur,
koffer in- en uitladers, en hun kennis over de flora en fauna in het gebied. Dat het voor hen niet
altijd gemakkelijk was, om telkens alle uitgezwermde KNNV-ers, weer in de auto te krijgen. Ze
overhandigde hen, het door de groep ingezamelde geldbedrag.



Charles bedankte, mede namens Neville, iedereen voor deze geste. Ze vonden het inderdaad
bijzonder met deze groep op pad te zijn. Waar andere groepen al lang weer bij de busjes waren,
raakten onze groepsleden niet uitgekeken op insecten, planten, struiken en vogels.

Tot slot bedankte Els, namens de groep, Betty voor de organisatie van de gehele reis en alle goede
zorgen. Ze overhandigde haar een boek over Namibié.

In de tuin konden we nog even mooi de Grey Go-away-bird spotten, die we zo vaak door de bomen
zagen vliegen. Om half drie stapten we de auto in voor een bezoek aan de lokale markt stalletjes in
Okahandja om nog wat laatste souvenirs te kopen. Het was maar een korte stop van een kwartier
dus veel tijd was er niet om te kijken en onderhandelen.

Gy G—away—l;ir'

We kwamen Windhoek binnen vanuit het noorden. Nu kregen we meer zicht op de grootte van de
stad met industrie gebieden en de verschillende woonwijken. Om 16.00 uur Iman en Corrie afgezet
en uitgezwaaid bij Hotel Thule in Windhoek waar vandaan zij de volgende dag naar Nederland
zouden vliegen.

Heel bijzonder om het hotel weer te zien waar we onze reis begonnen. En op de laatste route naar
het vliegveld nog springbokken en hartebeesten tegen te komen met een schitterend bergachtig
landschap op de achtergrond. Een mooi afscheid van Namibié.

Om 17.00 uur, aangekomen op de luchthaven van Windhoek, hebben we afscheid genomen van
Neville en Charles. We waren prima op tijd. Hierna volgde alle formaliteiten met tot slot een goede
reis terug via Frankfurt naar Amsterdam.

Bij aankomst in Nederland op 1 mei bleek dat door de koude de bomen en struiken nog erg kaal
waren. Wij waren thuis, dus kon het voorjaar in Nederland echt beginnen.



Familie
Acanthaceae

Amaranthaceae

Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Arecaceae
Asphodelaceae
Asphodelaceae
Asphodelaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Burseraceae
Burseraceae
Capparaceae
Capparaceae
Capparaceae
Combretaceae
Combretaceae
Combretaceae

Commelinaceae
Convulvulaceae

Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Geraniaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Loasaceae
Loranthaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Pedaliaceae
Poaceae
Poaceae

Planten waarnemingslijst Namibié 2017

Wetenschappelijk

Blepharis grossa
Leucosphaera bainesii
Gomphocarpus fruticosus
Hoodia spec.
Trichocaulon clavatum
Hyphaene petersianan
Aloe dichotoma

Aloe hereroensis

Aloe littoralis
Eriocephalus ombiguus
Flaveria bidentis
Geigeria ornativa
Geigeria pectidea
Pechuel-loeschea leubuitziae
Heliotropium sp.
Commiphora kraeuseliana
Commiphora virgata
Cleome angustifolia
Cleome oxyphylla
Maerua schinzii
Combretum apiculatum
Terminalia sericea
Terminalia prunioides
Commelina sp.
Ipomoea adenioides
Citrullus ecirrhosus
Citrullus lanatus
Euphorbia avamontana
Euphorbia damarana
Euphorbia gregaria
Euphorbia virosa
Acacia erioloba

Acacia hebeclada
Acacia mellifera
Acacia tortilis
Colophospermum mopane
Dichrostachys cinerea
Indigofera auricoma
Parkinsonia africana
Pterocarpus angolensis
Sutherlandia frutescens
Sarcocaulon marlothii
Acrotome fleckii
Leonotis schinzii
Kissenia capensis
Tapinanthus oleifolius
Abutilon angulatum
Abutilon fruticosum
Hibiscus calyphyllus
Sesamum capense
Chloris virgata
Stipagrostis ciliata

Engels

Wool bush
Milkweed

Mahalomipalm
Quiver tree

Herero aloe
Windhoek aloe
Common snow bush
Smeler's bush
Common geigeria
River geigeria

Bitter bush

Feather leaved corkwood

Yellow mouse-whiskers
Purple cleome

Bead bean tree

Kudu bush

Silver terminalia
Purple-pod terminalia

Potato

Namib tsammas
Wild watermelon
Moutain milk bush
Damara milk-bush
Karas euphorbia
Milk bush
Camel-thorn
Candle pod acacia
Bblack-thorn
Umbrella-thorn
Mopane

Sickle bush

Pink desert-indigofera
Green-hair tree
African teak
Cancer bush
Bushman's candle
Namib acrotome
Wild dagga
Sandpaper plant
Mistletoe

Fluted abutilon
Shrubby abutilon
Wild stock-rose
Wild sesame
Feathertop chloris
Tall bushman-grass



Familie
Scrophulariaceae
Solanaceae
Sterculiaceae
Tamaricaceae
Verbenaceae
Welwitschiaceae
Zygophyllaceae
Zygophyllaceae
Zygophyllaceae
Zygophyllaceae

Wetenschappelijk
Aptosimum spinenscens
Solanum rigescentoides
Hermannia modesta
Tamarix usneoides
Chascanum garipense
Welwitschia mirabilis
Sisyndite spartea
Tribulus zeyheri
Zygophyllum simplex
Zygophyllum stapffii

Engels

Spiny aptosimum
Thorny solanum
Common hermannia
Tamarisk

White chascanum
Welwitschia

Desert broom
Devil's thorn

Simple zygophyllum
Dollar bush

Yellow mouse-whiskers, bij Giant's Playground Foto Ellie Fluitsma



Vogels waarnemingslijst Namibié 2017

16t/m 30 april 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Acacia pied barbet X |X

African grey hornbill X X

African Pied Wagtail

African scops owl X

African White-backed Vulture

Arnot's chat

Bennett's Woodpecker

Black backed Puffback

Black eagle / Verreaux's eagle X

Black shouldered kite X

Black winged Stilt X

Blacksmith lapwing X

Blue crane X

Blue waxbill X

Bokmakierie X

Bradfield's Hornbill

Brown headed Tchagra

Brown throated martin X X

Burchell's Starling

Cape bunting X [x

Cape cormorant X |x |x

Cape crow

Cape glossy starling X X x |x Ix [x [x o|x |x |Ix |x [x [x |x |x

Cape sparrow

Cape teal X X

Cape turtle dove X

Cape wagtail X |x

Capped wheatear X X

Cardinal woodpecker X

Common fiscal shrike

Common ostrich X X X |x

Common Tern

Common waxbill X X

Crimson-breasted shrike X X

Crowned lapwing X [X

Damara red-billed hombill

Double banded courser X

Dune Lark

Dusky sunbird X X

Egyptian goose X

Familiar chat X

Fork-tailed drongo X [x X [X

Go-away bird X |x X |x

Gray's lark X




16t/m30april 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Great white pelican X X

Greater Black-backed Gull

Greater flamingo X

Greater kestrel X

Greater Striped Swallow

Green-winged Pytilia

Grey plover

Grey-backed camaroptera

Groundscraper thrush X X

Helmeted guineafowl X X X X X |x

Hoopoe X

House Sparrow

Kelp gull X [x |x

Kori bustard X |x

Lappet-faced vulture

Laughing dove X X

Lesser Black-backed Gull

Lesser flamingo X

Lesser grey shrike X

Lesser masked weaver X

Lesser striped swallow X

Lilac breasted roller X |x

Little egret X

Little swift X

Long-tailed paradise whydah X

Magpie shrike X

Mariqua Sunbird

Monteiro's hornbill X

Mountain wheatear X X X

Namaqua Dove

Namaqua sandgrouse X X

Northern black korhaan X

Pale chanting goshawk X [x X

Pale winged starling X X |x

Pied Babbler

Pied crow X X

Pied kingfisher

Purple roller

Red billed buffalo weaver

Red billed francolin X

Red billed hornbill X |x

Red billed quelea X X

Red crowned Bishop

Red eye bulbul X X X [x




16t/m30april 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Red faced mousebird X

Red headed finch

Red necked falcon X

Red Sea Cliff Swallow

Red winged starling

Redshouldered widow

Rock pigeon

Rosyfaced lovebird X

Ruddy turnstone X

Rufous-naped Lark X

Ruppells parrot X

Secretarybird X

Shaft tailed whydah

Sociable weaver X [x [x |x |x |x |x [x [x [x |x |x |x |x

Southern red bishop

Southern whitecrowned shrike X

Speckled pigeon X X X

Swift tern-greater crested tern

Tawny eagle X

Tractrac chat X

Violet backed starling X X

White backed mousebird X

White breasted cormorant X

White fronted Sand Plover

White headed vulture X X

White rumped Swift

Whitebrowed sparrow weaver X

Yellow canary X

Yellow Wagtail

Bij waarnemingen zonder kruisje is de waarneming wel gedaan, maar is niet meer bekend op welke dag(en).

Shaft tailed whydah Foto Johan Lindeman



Zoogdieren waarnemingslijst Namibié 2017

16 t/m 30 april| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30
African bush elephant X
Banded mongoose X
Black rhino X
Blackbacked jackal X
Blackfaced impala
Blue gnoe
Burchell's zebra X
Cape baboon X
Cape groundsquirrel X X X
Damara dikdik X
Earth wolf
Gemsbuck X [x |x
Hartebeest X
Impala X X
Kudu
Namib desert horse X
Namibian giraffe X X
Rock hyrax X
Rock rat

Slender mongoose
Springbok X |X X X X
Square-lipped rhinoceros X
Steenbok
Tree squirrel
Warthog X
Yellow mongoose X
Bij waarnemingen zonder kruisje is de waarneming wel gedaan, maar is niet meer bekend op welke dag(en).

Beide soorten neushoorns werden waargenomen! Foto van de zwarte neushoorn is te zien in het
verslag van Nelly op 27 april, hieronder die andere neushoorn.

orn Wild paard, Namib desert horse
Foto Johan Lindeman

Witte neusho Foto Johan Lindeman



Reptielen waarnemingslijst Namibié 2017

16 t/m 30 april| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29

“Black skink” X

“Black snake” (dead) X

Moreau's tropical house Gecko X

Namaqua chameleon X

Palmatogecko X

Red-headed rock agama X

Striped grass snake X

Locaties per dag

16 april Windhoek

17 april Gochas, Auob Country Lodge

18 april Keetmanshoop, Alte Kalkofen

19 april Fish River Canyon, Alte Kalkofen

20 april Alte Kalkofen, Klein-Aus Vista

21 april Bethesda Lodge

22 april Sossusvlei, Dodevlei, Sesriem

23 april Swakopmund

24 april Woestijn bij Swakopmund

25 april Twyfelfontein Country Lodge

26 april Twyfelfontein en omgeving

27 april Etosha park, Halali

28 april Etosha park, Okaukuejo, Safari Lodge Gondwana
29 april Waterberg park

30 april Waterberg park, Okahandja Lodge, Windhoek

Prachtige sterrenhemel bij Alte Kalkéfen: de Melkweg Foto Ellie Fluitsma



Entomologische notities KNNV-reis Namibié april 2017 door Dik Vonk

Foto's Dik Vonk
”bioloog in onbekend gebied”

Inleiding

Mijn bedoeling bij de reis in Namibié is om voor één keer in mijn leven kennis te maken met de
woestijn en savanne; om mee te maken wat ik gehoord en gezien heb in mijn opleiding als bioloog
en in de natuurfilms van o.a. Attenborough. Het hoofddoel is niet om veel nieuwe kennis te
verwerven, maar vooral illustratie en aanvulling bij veertig jaar lezen, veldwerk en inzicht
opbouwen in ecologische complexen.

Savannelandschap Steenwoestijn Zandwoestijn

Ik wil van nabij meemaken, hoe de levensgemeenschappen zijn opgebouwd en welke rol
soortengroepen en groeivormen daar in spelen. Het vergroten van mijn soortenkennis is geen doel
op zich. Voorlopig heb ik nog genoeg aan de 42.000 soorten in Nederland. Als bijproduct van
veldervaring is het kennis maken met nieuwe soorten altijd een bron van plezier, maar het mag niet
overheersen in de aandacht voor het hoofddoel: zelf de woestijn en savanne ervaren en inzicht
krijgen in die levensgemeenschap.

Om mezelf tegen te spreken heb ik wel een wit laken en een sterke lamp meegenomen om te
kunnen genieten van nachtvlinders en andere nacht-actieve dieren. Nogmaals, genieten van de
schoonheid en van het gedrag ifrbelangrijker dan het produceren van een soortenlijst.

L

Houtbij 'breekt in' om nectar te halen Soort pagevlinder gebruikt gaatje van houtbij

Passend bij bovengenoemde intenties heb ik mij niet intensief voorbereid op de reis, wel reisgidsen
over Namibié gelezen, maar geen veldgidsen of flora’s. Ik wil “biologisch genieten“ en vertrouw op
de deskundigheid van reisleiding en gidsen.

Algemene opmerking(en)

De eentonigheid van het landschap tijdens de urenlange autoritten is een belangrijk onderdeel van
de beleving, evenals het scherpe licht, de droge hitte en de hoge stand van de zon, die heel korte
schaduwen oplevert. De omstandigheden zijn echt heel anders dan ik eerder in tropisch bos
meemaakte.

De droogte in het gebied is één van de grootste invloeden op de levensgemeenschap. Vooral nu de
afgelopen vier jaren heel veel minder regen is gevallen dan het “normale” gemiddelde per jaar. De
afgelopen winter is op de meeste plekken wel een normale hoeveelheid regen gevallen. Daardoor



zien wij bijna overal landschap als een zee vol wuivend gras met rijpend zaad. Het standaard
savanne-landschapsbeeld van een verkommerde kale bodem met verspreide halfhoge bomen en
vrijstaande struiken zien wij alleen als plaatselijke uitzondering, daar waar geen regen is gevallen.

Wat ook anders is dan thuis in Nederland is het jaarrond dag-nacht-ritme van ongeveer 12 uur licht
en 12 uur donker. Standaard dineren bij kunstlicht. Dat geeft de gelegenheid om voor en na het
diner bij lampen te kijken naar in het donker actieve dieren.

De waarnemingsmethoden

1le Het meest voor de hand liggend is overdag goed om je heen kijken. Daarbij heb ik de hulp van
de gidsen, die mij op dingen wijzen. Zij hebben relatief weinig kennis van insecten, in ieder geval
minder dan van vogels, maar zij zijn wel geinteresseerd en hebben mij vaak diertjes aangewezen.

2e ’s Avonds in het donker kijken bij lampen. Op weg naar het diner en daarvan terug komend heb
je kans dieren te zien. Daarna kort voor het slapen gaan (om ongeveer 23 uur) een rondje lopen rond
het gebouw van hotel of lodge levert meestal wel iets op, bijvoorbeeld bij Hotel Thule in Windhoek
(16 april).

3e Op vijf verschillende resorts heb ik ’s avonds voor het donker wordt - voor ik naar het diner ga -
mijn witte laken gespannen en de felle lamp aangedaan: Alte Kalkhofen (19 april), Aus Klein (20
april), Twijfelfontein Coutry Lodge (26 april), Etosha Safari, net buiten park (28 april) en Waterberg
Plateau (29 april).

Direct na het diner en tot het slapen gaan is het afwachten
welke dieren verschijnen. Om de hele nacht door bij het laken
te zitten is niet verstandig. De volgende dag is er weer excursie,
wat ook een wakkere blik behoeft. Daarom gaat het licht om 23
uur of maximaal 24 uur uit. De volgende morgen vroeg voor het
ontbijt wordt het laken weer opgeborgen. Dan zijn in de loop
van de nacht alle dieren weer verdwenen. De waargenomen
dieren worden alleen gefotografeerd en niet verzameld. Ik heb
geen behoefte aan een collectie opgezette dieren. Mijn energie
stop ik in kennis maken via de foto’s met algemeen
voorkomende soorten en hun manier van leven. Daarvoor is een
goede veldgids of digitale informatie erg belangrijk.

Insectenscherm met lamp
Twijfelfontein

4e Informatiebronnen op papier en digitaal.

Gelukkig is in Swakopmund in een goede boekhandel een algemene insectengids gevonden:

Field guide to insects of South Africa door Mike Picker, Charles Griffiths en Alan Weaving, update
2004, waarmee enkele foto’s een naam krijgen. De gids is specifiek voor Zuid-Afrika geschreven en
niet gericht op Namibié. Bij gebrek aan beter is het wel nuttige informatie.

Heel handig is het gidsje It’s time to identify , een voorlichtingsboekje gericht op de Namib-
woestijn. Het is een uitgave van de non-profit NaDEET = The Namib Desert Environmental
Education Trust. En op het internet kan uiteraard naar meer informatie worden gezocht.

5e Tijdens de reis meende ik, dat er relatief weinig insecten te zien waren. Eenmaal thuis bij het
bekijken van de foto’s is er toch veel meer, dat in een korte samenvatting past, daarom hieronder als
resultaat een beperkte en persoonlijk selectie.



Enkele resultaten

Voor mij is één van de hoogtepunten het zo te noemen levende fossiel, dat op de avond van 20 april
bij Aus Klein tegen de buitenmuur zat. Het leek sprekend op een Trilobiet! Dat was een oer-
kreeftachtige. En dat vlak bij het strikt reservaat gebied, dat Gondwana heet! Probleem is alleen, dat
de trilobieten al waren uitgestorven voor het Gondwana-continent werd gevormd. Het diertje bleek
een vleugelloze kakkerlak. Het is te herkennen aan de vorm en de stand van de poten. Het mannetje
heeft wel gewone vleugels. Het is een soort van het geslacht Perisphaeria met 24 soorten, deels
endemen en alle alleen in Zuidelijk Afrika levend. Tekenend voor de beperkte aandacht voor
insecten is, dat over de goede naam onenigheid bestaat. In de veldgids die ik gebruik heet het dier
Perisphaeria. Deze naam zou ongeldig zijn. Het zou hyposphaeria moeten zijn. Op internet
(Wikipedia) is van Hyposphaeria niets te vinden, wel van Perisphaeria als een Aziatisch geslacht
van kakkerlakken. Op South africa insects staat Perisphaeria als geslacht van boomkakkerlakken
bekend.
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Vleugelloze vrouw kakkerlak '
Man kakkerlak

Een andere top ervaring is de nachtelijke sensatie bij Twijfelfontein Coutry Lodge (26april). Met
enkele mensen zien we niet alleen een uitzonderlijk nachtdier, de spinachtige Solifuga. Het dier
heeft geen spintepels en geen gifklieren, wel enorme kaken. Het rent over de grond en we zagen,
hoe het een mestkever greep in het dekschild. Door onze bemoeienis is de kever ontsnapt, met
zichtbaar twee gaatjes in de dekschilden.

. e Aan Sliga ontnapte mestkever met gaatje in dekschild
Soort Solifuga met prooi



Dagvlinders.

Betrekkelijk weinig soorten hebben we gezien, vooral uit vermoedelijk de familie van de witjes, de
Schoenlappers en de Blauwtjes; geen spectaculaire grote soorten. De droogte van de afgelopen jaren
zal één van de oorzaken zijn. En we hebben relatief weinig buiten gelopen om soorten te zien. De
omgeving van de resorts waar wij logeerden is de belangrijkste bron van waarnemingen geweest.
De Distelvlinder als wereldburger hebben we enkele malen gezien, en enkele dood gevonden
exemplaren heb ik met mijn eenvoudige toestel kunnen vastleggen.
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Junonia hlera in modder bij Twufelfoem

Cf Charaxes jasius op weg naar Etosha
Nachtvlinders

De opbrengst aan nachtvlinders valt per avond nogal tegen, en ook de moeite om een naam te
vinden. Ook zonder namen te weten kan men de soorten tellen door de foto’s te vergelijken. Op
deze manier kom ik tot meer dan zo’n 140 soorten. Verreweg de meeste soorten hebben een
spanwijdte van 1,5 tot 3 cm. Ook in deze soorten geen grote spectaculaire soorten, op een schaarse
pijlstaartvlinder na. Wat aardig is, dat enkele soorten ook uit Nederland bekend zijn, zij het als zeer
zeldzaam (de prachtbeer, in Namibié algemeen) of als zeldzame trekvlinder: de Wingerdpijlstaart,
de Olanderpijlstaart en de Gestreepte pijlstaart. Wat grappig is, dat de Satijnlichtmot = Palpita
vitrealis in Nederland vrij zeldzaam is, maar als echte wereldburger ook in Zuidelijk Afrika,
inclusief Namibié voorkomt, onder een andere naam: als Palpita unialis.

Prachtbeer (Utetheisa pulchella) Lijkt op Hippotion celerio
Wingerdpijlstaart



In Etosha

Spanvlinder in Etosha Spanwijdte circa 3,5 cm; Etosha

Bij Aus Klein

Sprinkhanen

Dit is - naast kevers - de talrijkste groep in droge gebieden. In zuidelijk Afrika zijn veel meer
soorten dan in Nederland, en ook veel meer families. Met de veldsprinkhanen, (korte antennes, geen
legboor) heb ik weinig affiniteit. Voor niet-deskundigen is het erg moeilijk de soorten te
onderscheiden, vooral als je geen tabel hebt. ’s Nachts zijn er veel en vaak grote exemplaren op het
laken, wel indrukwekkend. Er zijn meestal meer sprinkhanen dan nachtvlinders op het laken, dat
had ik niet verwacht. De afstandelijke relatie met de veldsprinkhanen is wederzijds. De laatste nacht
op Waterberg Plateau is een heel grote veldsprinkhaan in volle vaart tegen de lamp geknald, die met
een klap ontplofte. Het kostte mij de volgende morgen een half uur om alle glassplinters op te
ruimen.

Heel algemeen bij lamplicht en op het scherm zijn sabelsprinkhanen met smalle, lange vleugels, wel
twee maal zo lang als het lijf, uit de geslachten Phaneroptera en Tylopsis.
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Eén van de vele soorten groene sprinkhanen
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Mogelijk srinkhaan Terpnistria cf labulata

Een opvallende type groep zijn de Corn crickets = Koringkrieks in Zuid-Afrikaans. Deze
vleugelloze en zwaar gepantserde, wat plompe dieren zijn heel herkenbaar. Het is niet één soort,
maar een aparte familie Bradyporidae, die is afgesplitst van de familie van de Sabelsprinkhanen. Er
zijn meer dan dertig soorten in vijf geslachten, vaak endemisch voor een streek. De jonge dieren
zijn in eerste instantie vegetarisch, maar de grotere eten ook andere insecten en zijn ook
kannibalistisch, met name bij verkeersslachtoffers. De vrouwtjes leggen relatief weinig (slechts
14?) maar grote eieren in de grond. Wanneer de zomerregen uitblijft, blijven de eieren in rust en



komen een jaar later uit. Ook onder normale omstandigheden komen de eieren verspreid over
enkele jaren uit als risico-spreiding. Op 25 april zijn door mij op één dag drie verschillende soorten
Corn crickets gezien.
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Kevers

In ieder land en in ieder klimaat zijn er veel meer soorten kevers, dan met menselijke hersenen is te
bevatten. In Namibié als droog gebied spelen de “tok-tokkies” een grote rol. Zij zijn van dezelfde
familie Tenebrionidae als in Nederland de Kelderkever. Zij leven van dode en droge plantenresten
en spelen in Namibié een belangrijke rol in het recyclen van dood dor plantenmateriaal. Hun vocht
halen zij uit dauw, wat zij actief op hun lijf verzamelen en opdrinken. Deze kevers worden door
gewervelden als hagedissen en zoogdieren gegeten omwille van hun waterrijke inhoud. Er zijn veel
soorten in veel geslachten.

Daarnaast spelen de mestkevers net zo’n belangrijke rol in het droge ecosysteem door mest in de
grond te brengen. Zij zijn ook een talrijke en soortenrijke groep. De soorten gebruiken vooral de
mest van herbivore zoogdieren in de bodem. (opmerking: dat is ecologisch logisch. Er is immers
een veel groter volume aan herbivoren-mest dan aan mest van roofdieren.)

Spectaculair zijn de zogenoemde Oliekevers. Diertjes met opvallende kleurvlekken en zij ‘bloeden’
met stinkend sap als je ze aanpakt. Bij deze groep is het nog erg onduidelijk, wat de echte
biologische soorten zijn, en wat kleurvarianten binnen een soort zijn.

Even apart is de “Zandkever = Eurychora”. Die vermomt zich door een laagje zand op het lijf te
dragen. Dat blijft liggen door opstaande borstelharen aan de rand van dekschilden en borststuk.
Wat ik erg heb gemist zijn de reuzengrote boktorren. Ik heb wel diverse kleine en vrij grijze,
plompe soorten gezien. Er is één elegante soort gezien, met een lijf van slechts 2 cm lang.
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Kever Somaticus aeneus Zandkever Eurychora 1 cm
Tenebrionidae (Kelderkevers) bij Twijfelfontein
Waterberg

Soort oliekever bij Tafelberg

Boktor lijf 2 cm lang, lodge naast /
FEtosha Oliekever Mylabris oculata,

Twijfelfontein

Uit de grote groep van de angeldragers is heel moeilijk een keus te maken, wat door te geven. De
eerste dag al bij hotel Thule open-lucht-nesten van slanke, grote wespen.

In subtropische en tropische gebieden zijn geen hommels maar grote zwarte houtbijen met
gekleurde bandjes.

Opvallende mieren Camponotus detritus in de Sossusvlei is een endeem van de Namib-woestijn. Op
diverse stops tijdens de rondreis in Namibié was opvallend in de struiken regelmatig een andere
soort Camponotus fulvipilosus actief: kleine rovertjes met een bruin behaard achterlijf.

Woestijnmier Namib Dune Ant, Camponotus detritus,

Sossus-valley (Roéf)ier, Camponotus fulvopilosus



